
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 11 decemberember 2022  

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er 
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers: 
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder 
Voor giften (ook misintenties):  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel) 
 
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 

VIERINGENROOSTER  

Zondag 11 december 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Derde zondag van de Advent. Voorganger: Thea Epskamp. 

Dinsdag 13 december 19.30 uur Boeteviering met zang van het Jongeren Middenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 14 december 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Donderdag 15 december 19.15 uur Oecumenische Vesperviering. 

Voorganger: Leo Koot o.f.s. 

Zondag 18 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongeren Middenkoor. 

Vierde zondag van de Advent. Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 21 december 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zaterdag 24 december Kerstavond: 

19.00 uur Gezinsviering met zang van het Tienerkoor.  

Voorganger: pastoor Ad van der Helm. 

21.15 uur Kerstnachtmis met zang van het Dames- en Herenkoor.  

Voorganger: pastoor Jeroen Smith. 

23.30 uur Kerstnachtmis met zang van het Jongeren Middenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

Zondag 25 december Eerste Kerstdag: 

9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

14.00 uur Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Met Stephanie Jägel. 

 

http://www.hhpp-oost.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de 

vieringen de volgende bedragen op: 

Zondag 20 november € 191,- 

Zondag 27 november € 250,- 

Zondag 4 december € 214,- 

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw bijdragen 
via de bank ook van harte welkom! 

 

KERSTCONCERT IN DE GOEDE-HERDERKERK  
Op zondag 18 december is er in onze 
Goede Herderkerk  een viering van 
lezingen en liederen op weg naar 
Kerstmis, geïnspireerd op de 
Anglicaanse traditie. Terwijl de 
bladeren vallen, de duisternis steeds 
vroeger invalt en het almaar kouder 
wordt, kunnen belangstellenden zich 
warmen aan zang en een boodschap 
van licht, onder de titel ‘Een ster ging 
op uit Israël’.   
De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte, maar beginnen in het Oude Testament, 
waar de komst van de Messias al wordt aangekondigd. Ze worden afgewisseld met 
Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu eens vierstemmig gezongen door het koor, dan 
weer in samenzang met de aanwezigen. De zang wordt uitgevoerd door het parochiekoor van 
De Goede Herder, versterkt met een flink aantal projectzangers uit de regio. Dirigente  is Ans 
Bulles, met orgelbegeleiding door Jorge Silva.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 18 december, aanvang 14.00 uur. De kerk is open 
vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van de opbrengst gaat 
de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor de kerk. In het atrium is 
gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje. 
 

Amnesty International Schrijfactie 2022 
10 december is de Dag van de Rechten van de Mens. 
Amnesty International organiseert ieder jaar rond 10 december een grote schrijfactie voor 
mensen, die om hun overtuiging, godsdienst of geaardheid in de gevangenis zitten, vaak 
zonder neutrale rechtspraak en onder erbarmelijke omstandigheden . Over de hele wereld 
wordt geschreven naar regeringen en de mensen zelf. Deze stapel brieven is van enorme 
waarde. Het feit, dat er aandacht voor deze mensen is, resulteert vaak in betere 
omstandigheden en de mensen zelf ervaren steun om vol te houden. 
De Write for Rights actie richt zich dit jaar op het thema “Demonstreren is ieders goed recht”. 
De mensen voor wie we schrijven hebben 1 ding gemeen: ze zijn opgepakt omdat ze 
vreedzaam gebruik maakten van hun recht om te demonstreren. Ze hebben niets misdaan, 
maar worden toch gestraft. Samen zetten we met brieven hun autoriteiten onder druk om hen 
vrij te laten of gerechtigheid te geven. En met kaarten aan de mensen zelf ben je een grote 
steun voor hen. We zijn ervan overtuigd dat een grote stapel brieven voor hen het verschil 
kan maken. 



Als vertegenwoordigsters van de 
parochiekern ‘De Goede Herder’ 
hebben wij gemeend om aan het 
verzoek van Amnesty International- 
om schrijfpakketten onder onze 
medeparochianen te verspreiden- 
gehoor te moeten geven. 
Inmiddels liggen de schrijfpakketten 
achter in de kerk. Zij bevatten 10 
brieven met de nodige uitleg. Als 10 
brieven u te veel is, kunt u eventueel uw huisgenoten, vrienden of buren vragen, of zij mee 
willen schrijven. 
U hoeft de geschreven brieven NIET zelf te versturen en ook NIET in een envelop te doen.  
U levert ze in in de envelop, waar de materialen inzaten, uiterlijk 21 december bij: 
Heleen Brouwer, Lisdoddekreek 22, Leiderdorp, tel. 541 69 10 
of bij Regina Krowinkel, Buitendijklaan 10, Leiderdorp Tel 071 513 40 43. 
U kunt de brieven ook geven na de vieringen in de kerk. 
Amnesty International zorgt verder voor de verzending.  
 

IN MEMORIAM – THEO ROTTEVEEL 
Op 22 november is na een kort ziekbed overleden 
de heer Theo Rotteveel, onze trouwe koster, in 
de leeftijd van 84 jaar. Theo Rotteveel groeide na 
het overlijden van zijn moeder op in het gezin van 
de familie Elderhorst in Zoeterwoude Dorp. Hij 
trouwde met zijn geliefde Ali Veerman en ze 
kregen 3 zoons. Na enkele baantjes vond Theo 
zijn passie en vele vriendschappen bij de 
buitendienst van de Gemeente Zoeterwoude. Een 
andere passie voor Theo was zijn verbondenheid 
met de Meerburgkerk. Hij noemde de kerk zijn 
tweede thuis. Als koster en als zanger in het 
parochiekoor heeft Theo tot aan zijn ziekbed zijn 
beste beentje voorgezet. In 2013 werd hij voor 
zijn verdiensten onderscheiden als lid in de Orde 
van Oranje Nassau. 
De plotselinge dood van Ali na een fataal ongeval 
greep Theo erg aan. Hij miste Ali enorm en gaf 
tijdens zijn ziekbed aan dat hij ernaar verlangde 
om weer met haar herenigd te worden. 

Een week voor zijn overlijden genoot Theo nog van zijn aanwezigheid op het koorfeest. In het 
bijzijn van de kinderen van Theo heeft pastoor Broeders hem de laatste sacramenten 
toegediend. Op zondag 27 november namen velen tijdens de avondwake afscheid. Op 
maandag 28 november werd de uitvaardienst gehouden met zang van “zijn”koor.  Aansluitend 
vond de teraardebestelling plaats op de begraafplaats achter de kerk. Moge hij rusten in vrede. 

 
Adventproject in de Goede Herder 
Met een bijzondere Gezinsviering op zondag 27 november, de eerste zondag van de Advent, 
startte het Adventproject voor de kinderen met als thema: “Hij komt!”. Zo vlak voor het feest 
van Sint Nicolaas was er bij sommigen wat verwarring, maar al snel werd het “echte verhaal” 
duidelijk. Bewust werden alle communicanten van het afgelopen jaar uitgenodigd om de 



weken op weg naar Kerstmis wekelijks mee te 
vieren: samen met het ezeltje op weg naar 
Kerstmis. Maar ook op de scholen in onze 
parochiekern is met flyers aandacht gevraagd voor 
deze vieringen, iedere zondag om 9.30 uur. 
Na de viering op 27 november, waarbij ons 
Tienerkoor met hun  zang een mooie bijdrage 
leverden en de kinderen die dit jaar hun Eerste 
Heilige Communie ontvingen de gebeden en 
lezingen verzorgden, kwamen twee lieve Pieten 

namens de goede Sint alle aanwezigen 
verrassen met een zakje strooigoed! 
 
Ook de komende zondagen tot Kerstmis 
is er voor de allerkleinsten opvang 

tijdens de viering waar zij lekker kunnen knutselen en worden de kinderen tijdens de 
kindernevendienst allemaal uitgenodigd om mee te doen met het Adventproject. Samen met 
ezeltje Jesse gaan we onderweg naar Kerstmis! We luisteren naar een spannend verhaal en 
we maken mooie knutselwerkjes voor de Kerst. We zien jullie graag! 
Dank aan de leden van de Gezinsmiswerkgroep en de Adventproject-werkgroep die deze 
bijzondere vieringen in de Advent mogelijk maken. 
 
ENERGIEBESPARING, OOK IN DE KERK 
In verband met de gestegen energieprijzen zijn ook wij helaas genoodzaakt om de kerk minder 
te verwarmen dan in voorgaande winters. Wilt u hiermee rekening houden door u extra warm 
te kleden of uw jas aan te houden tijdens de viering? Ook zal de deur aan de Rijndijkzijde 
voorlopig gesloten blijven, om koude luchtstromen 
zoveel mogelijk te vermijden. Wij verzoeken u dan 
ook om via de achterzijde de kerk te betreden.  
Tijdens de vieringen zullen, indien mogelijk, ook de 
deuren van de glazen corridor gesloten worden. 
Het is nog even zoeken naar de beste manier om 
ervoor te zorgen dat het niet onbehaaglijk wordt.  
Dank voor uw medewerking en begrip! 
Beheercomissie De Goede Herder 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com 

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com               
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