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Aan onze parochianen, 

‘Vrees niet, want zie, ik verkondig u een vreugdevolle boodschap, die bestemd is voor heel 

het volk. Heden is u een Redder geboren, Christus de Heer, in de Stad van David.’     

Waar is het Kerstkind te vinden in deze wereld? Volg de ster van jouw hart, van jouw gebed, 

van jouw liefde voor de medemens. Je zult Hem vinden, maar je moet wel gaan zoeken. 

Buiten is het koud, de energierekening hoog, te hoog voor velen.  

Het is donker voor velen. Veel mensen met bedrijven, ondernemers en boeren hebben het 

niet gemakkelijk. Hoe donkerder het buiten is, hoe helderder de ster!   Ga op weg. Binnen in 

de stal zul je het warmer krijgen, daar vind jij bij Hem de liefde van God.  

De parochiegemeenschap van De Goede Herder is zo’n plek waar mensen met elkaar en met 

God op weg zijn, elkaar steunen om het goede te doen. Dat gaat met vallen en opstaan. 

Maar er zijn telkens weer gebeurtenissen, ontmoetingen met mensen om dankbaar voor te 

zijn, om ons gezegend te weten. Sta op en kom in beweging. Jij bent welkom in onze stal, in 

onze kerk. Welkom bij onze kerstvieringen! 

Op weg naar Kerstmis wens ik jullie allen een goede voorbereiding toe. 

Zalig Kerstfeest en een gezegend 2023! 

Pastoor Walter Broeders 

 



Parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er altijd 
iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers: 
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder 
Voor giften (ook misintenties):  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel) 
 
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 

 

WELKOM IN ONZE 
KERSTVIERINGEN: 

 

Zaterdag 24 december Kerstavond: 

 

19.00 uur Gezinsviering met zang van het Tienerkoor.  

Voorganger: pastoor Ad van der Helm. 

21.15 uur Kerstnachtmis met zang van het Dames- en Herenkoor.  

Voorganger: pastoor Jeroen Smith. 

23.30 uur Kerstnachtmis met zang van het Jongeren Middenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

 

 

Zondag 25 december Eerste Kerstdag: 

 

9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: pastoor Walter Broeders. 

14.00 uur Kindje wiegen voor de allerkleinsten. Met Stephanie Jägel. 

 

http://www.hhpp-oost.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


                          

KERSTCONCERT IN DE GOEDE HERDERKERK  
Op zondag 18 december is er in onze Goede Herderkerk  een viering van lezingen en liederen 
op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren vallen, de 
duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen belangstellenden zich 
warmen aan zang en een boodschap van licht, onder de titel ‘Een ster ging op uit Israël’.   
De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ 
geboorte, maar beginnen in het Oude Testament, 
waar de komst van de Messias al wordt 
aangekondigd. Ze worden afgewisseld met 
Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu 
eens vierstemmig gezongen door het koor, dan 
weer in samenzang met de aanwezigen. De zang 
wordt uitgevoerd door het parochiekoor van De 
Goede Herder, versterkt met een flink aantal 
projectzangers uit de regio. Dirigente  is Ans 
Bulles, met orgelbegeleiding door Jorge Silva.  
U bent van harte welkom op zondagmiddag 18 
december, aanvang 14.00 uur. De kerk is open vanaf 13.30 uur. De toegang is gratis; na 
afloop is er een deurcollecte. Van de opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de 
andere helft is voor de kerk. In het atrium is gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een 
drankje. 
 

TERUGBLIKKEN OP 2022 

In deze speciale uitgave van onze nieuwsbrief, die verspreid wordt onder alle parochianen die 

via Kerkbalans onze parochiekern ondersteunen, willen wij ook terugblikken op een aantal 

memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar: 

De woensdagochtendviering in de Goede 
Herderkerk is op 9 maart na twee jaar 
onderbreking weer van start gegaan. Na een 
mooie viering werd er naar hartelust 
bijgepraat onder het genot van kopjes koffie 
en een heerlijk feestelijk gebakje! 

Iedere woensdagochtend bent u van harte 
welkom bij de viering die om 10.00 uur 
begint in de Mariakapel. De Viering van 
Woord en Gebed kent verschillende 
voorgangers: Heleen Brouwer, Machteld 
Duijn, Corry Boin en Kirstin van Veen.  

Een keer per maand gaat pastoor Walter 
Broeders voor in de Eucharistieviering. Na 
afloop is er altijd een heerlijk kopje koffie of 
thee in het atrium. Daar is de Herdershof 
gastvrij open voor iedereen! 



 Op zaterdag 23 april werd in 
Zoeterwoude-Rijndijk de jaarlijkse 
Sam’s kledingactie gehouden. Bij de 
Goede-Herderkerk werden 64 zakken 
en 4 dozen met kleding en schoenen 
verzameld (zie foto), bij elkaar goed 
voor 330 kilo. 
Het team van Sam’s kledingactie 
dankt de organisatie en de gulle 
gevers: “Door uw hulp zijn weer veel 
mensen voorzien van goede kleding 
en hebben velen weer hoop op een 
betere toekomst. Zo zijn we samen 
goed voor elkaar. Nogmaals onze 
hartelijke dank!” 

Op zondag 22 mei hebben elf 
communicanten hun Eerste H. 
Communie gedaan tijdens een 
druk bezochte viering in de 
feestelijk versierde Goede 
Herderkerk.  

Zij hadden een maandenlange 
intensieve voorbereiding achter 
de rug met Nicole Gerritsen en  
Mariëlla Oerlemans van de 
Werkgroep Eerste Heilige 
Communie. 



Met Pinksteren (5 juni), het 
feest van vuur en 
begeestering, was het 
priesterkoor van de Goede 
Herderkerk extra kleurrijk 
versierd. Onze Bloemengroep, 
bestaande uit tien zeer 
enthousiaste dames, was ook 
hier verantwoordelijk voor 
Wekelijks zorgen zij voor een 
prachtige bloemdecoratie van 
het priesterkoor en bij het 
Mariabeeld, steeds passend bij 
de liturgische kalender. 

Op zondag 3 juli gingen we de zomer in met de Parochiedag. Pastoor Broeders schreef er in 
zijn wekelijkse zendbrief, te lezen in onze weblog Uit de Schaapskooi, o.a. het volgende over: 
“In de eucharistieviering brachten wij eer aan God!  De koren deden dat met een prachtige, 
nieuw ingestudeerde mis: de Kloostermis van Frits Hendrich. Met hun zang en intentie 
brachten wij samen als gemeenschap Eer aan God en vrede op aarde aan de mensen die Hij 
liefheeft. Is dat niet een van de intenties van onze eucharistieviering: eer aan God brengen? 

Zo zijn wij met Gods zegen onderweg! De kinderen kregen hun eigen onderricht! Tevens 
waardeerden wij onze vrijwilligers, die klaar staan om onze gemeenschap te ondersteunen. 
Ans Bulles kreeg bloemen voor haar afstuderen als kerkdirigent, diploma A en Thijs van der 

Hulst kreeg waardering voor 
bijna 30 jaar inzet als 
dirigent, organist in onze 
verschillende koren. Aan 
Stephanie Jägel mocht ik de 
paaskaars overhandigen als 
dank voor alles wat zij voor 
onze kerk doet en als hart 
onder de riem na een 
moeilijke periode door de 
brand in haar huis.” 



 

Met een eucharistieviering in de Mariakapel van de Goede Herderkerk werd op 19 oktober de 
viering van het twaalf-en-een-half-jarig bestaan van de Herdershof gestart, de wekelijkse 
inloop op woensdagmorgen voor kerkgangers en wijkbewoners, in 2010 gestart op initiatief 
van Jan de Vette en Bert Pieterse. Pastoor Broeders ging tijdens de overweging in op een 
aantal vragen. Wat geeft het geloof ons? Wat bindt ons in het vieren van ons geloof? En ook 
de waarde van elkaar te ontmoeten, ook buiten de viering, werd benoemd. Na de 
eucharistieviering was er voor de vele aanwezigen koffie met gebak in het atrium. Vrijwilligers 
van het eerste uur, maar ook de dames die nu gastvrijheid verlenen, werden in het zonnetje 
gezet. Na een muzikaal intermezzo door een zangduo uit Stompwijk was er nog een heerlijk 
lunchbuffet met een Weipoorts ijsje toe! Als blijk van waardering voor de geboden gastvrijheid 
in het atrium van de kerk schonk de organisatie van de Herdershof de parochiekern een aantal 
bloempanelen die, gemonteerd op de verrijdbare kapstokken, als kamerschermen dienst 
kunnen doen in het atrium. Waarvoor dank! 

Verschillende werkgroepen zijn en blijven 
actief in onze gemeenschap van De Goede 
Herder, voor jong en iets ouder! 
Opmerkelijk in december: de gastlessen 
die Mariëlla en Nicole verzorgden op de 
basisscholen om kinderen warm te maken 
voor de Eerste Heilige Communie. Dat 
waren leuke gastlessen waarbij soms 
bijzondere vragen gesteld werden. Nicole 
vertelt: “Ëen kind vroeg ons: Zijn jullie 
zussen? Wij: Nee, we zijn geen zussen!” 
Kind: “Maar waarom hadden jullie het dan 
net over ONZE Vader?” 

De donkere dagen voor Kerstmis bieden soms ook 
lichtpuntjes. Op donderdagmiddag 8 december hebben 
ruim 80 leden van de KBO/PCOB Leiderdorp een 
kerstviering gehad in het atrium van onze kerk. Het is 
een jarenlange traditie vanuit de KBO/PCOB om met 
elkaar dit te vieren als voorbereiding op het Kerstfeest. 
Het Atrium was gezellig ingericht en het werd door een 
aantal leden bijzonder op prijs gesteld dat de kerststal 
van de Menswording in de ruimte was geplaatst. Door 

een harpiste werd de kerstviering geleid aan de hand van een eigentijds kerstverhaal. Zij 



speelde op de harp bijzondere 
kerstliederen maar ook bekende 
nummers die door de ouderen werden 
meegezongen. De aanwezigen werden 
goed verzorgd en voorzien van  
koffie/thee en wat lekkers en drankjes en 
hapjes. De viering werd afgesloten met 
een optreden van leerlingen van de 
Leiderdorpse basisschool de Schakel 
onder leiding van Ans Bulles. Zij verrasten 
de ouderen met mooie kerstliedjes die 
ook enthousiast werden meegezongen. 
Vanwege de Corona perikelen was het 2 
jaar niet doorgegaan. Nu kon het weer, 
mede door de financiële bijdrage van de Anna Martina stichting.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kindje wiegen 2022 
Kerstmis is een feest om samen met de hele familie te vieren. Het feest van de 

geboorte van het Kerstkind. Veel mensen bezoeken met Kerstmis een kerk. 

Elk jaar vieren we dit mooie feest ook met de kleinsten onder ons. Dat doen we 

in de viering van ‘Kindje wiegen’. We zingen een paar liedjes en luisteren naar 

het verhaal over het ezeltje Jesse. 

Hebben jullie zin om te komen? Dat is fijn, want jullie zijn allemaal welkom op 

eerste Kerstdag om 14:00u in de Goede Herderkerk in Zoeterwoude Rijndijk. 

Dan maken we er samen een mooie viering van. 

Tot dan 

Melissa en Stephanie 



                                                                                      

 

 

         

Parochiekern de Goede Herder                                                                               
Hoge Rijndijk 16  
2382 AS     Zoeterwoude Rijndijk   
tel:   071 5411510                                                        
e-mail: degoedeherder@yahoo.com 

                                                            Zoeterwoude, december 2022 
 
 
Betreft: Uitnodiging gemeenschappelijke zalving                                                                                          

Beste parochianen, 

Op zaterdag 11 februari 2023 willen wij in onze parochiekerk van Zoeterwoude 
Rijndijk, Leiden en Leiderdorp een gemeenschappelijke ziekenzalving vieren. Deze 
viering zal die dag worden gehouden in de Goede Herder kerk en begint om 14:30uur. 
Hier willen wij u van harte voor uitnodigen. 

Wanneer kan met de ziekenzalving ontvangen? Vroeger was het een sacrament voor 
de allerlaatste momenten van het leven van mensen. Na het Tweede Vaticaans 
Concilie heeft de ziekenzalving meer het karakter gekregen waarvoor het eigenlijk 
is bedoeld: een sacrament voor de zieken.  Als u merkt dat het leven niet zo 
gemakkelijk meer loopt, als u ouder wordt of u voelt innerlijke of uiterlijke 
ongemakken, gun uzelf dan nú al deze kans.  

Wacht niet tot het te laat is; het is steeds minder vanzelfsprekend dat op het laatste 
moment direct een priester beschikbaar is. 

Als u aarzelt: overleg met uw familie (laat ze deze brief lezen) en als u vragen heeft, 
kunt u zich altijd wenden tot Stephanie Jägel (06-42 996 442) of tot mij (06 27 140 
117). 

Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven aan de parochie (tel. 071-5411510  op 
ma-, wo-, of vrijdagochtend) of lever het antwoordstrookje in. Dan weten wij op 
hoeveel mensen wij kunnen rekenen na afloop voor koffie of thee. Het is goed om 
niet alleen te komen. Laat u vergezellen door uw familieleden of vrienden. Ook zij 
zijn van harte welkom. 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op 11 februari  a.s. 

Met vriendelijke groet, 

 

pastoor W. Broeders 

 

 
Ik …………………………………………. (naam) kom met …… (aantal) personen naar de 
gezamenlijke zalving voor zieken en ouderen op 11 februari 2023. 

mailto:degoedeherder@yahoo.com

