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Openingslied, Mensen zullen opstaan 

 

Denk aan alle mensen die gewond zijn of verzwakt, 

van wie ook het laatste stukje hoop wordt afgepakt, 

keer op keer vernederd, als gebroken riet geknakt. 

 

Refrein: 

Mensen zullen opstaan tegen onrechtvaardigheid, 

volgen het Verhaal dat naar een nieuwe toekomst leidt. 

Mensen zullen opstaan, zullen opstaan wereldwijd. 

 

Denk aan al die keren dat jij hard en onverwacht 

door het lot of toeval ook tot vallen bent gebracht; 

Werd jouw val gebroken, door een woord of hand verzacht? 

Refrein 

 

Denk aan alle mensen zonder kracht om op te staan, 

die voorgoed gevallen door het leven moeten gaan. 

Kent een God het onrecht dat een mens wordt aangedaan? 

Refrein 

 

De allermooiste dromen gaan met tegenslag gepaard, 

je struikelt over stenen, als je naar de sterren staart. 

Leven is de moeite van het vallen meer dan waard. 

Refrein 

 

Kruisteken en welkom  

 

Miriam de Witt van Fidesco 

 

Kyriegebed 
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Vg)   Goede god, Wij zijn geschapen om in gemeenschap te 

leven, wij beseffen dat wij dikwijls weinig of geen gehoor 

geven aan Uw oproep om elkaar nabij te zijn, met hulp en 

genegenheid.  

 

Allen)   Heer, U roept ons om een helpende hand te zijn, 

belangeloos in liefde en trouw. 

Vergeef ons als we anderen dichtbij en ver weg 

onvoldoende helpen.  

 

Vg)   Jezus gaf ons het goede voorbeeld in zijn liefdevolle 

aandacht voor de onze medemens. Wij beseffen dat wij dat 

voorbeeld soms onvoldoende navolgen. 

 

Allen)   Christus, U roept ons om open te staan voor onze 

medemens waar ook ter wereld. Vergeef ons als wij die 

opdracht wel eens vergeten. 

 

Vg)   Moge God zich over ons ontfermen, ons tot voltooiing 

brengen en ons laten delen in Zijn verbond van liefde. 

Amen 

 

Lied om Ontferming, Witter dan sneeuw 

 

Op mijn weg ben ik gestruikeld, 

tekortgeschoten, afgedwaald, 

mijn ogen gericht op eigen belang. 

Wees mij genadig, en zuiver mijn hart. 

Maak mijn ziel, witter dan sneeuw. 

 

Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison 2x 

 

In de spiegel van mijn ziel, 
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Zie ik de donkere kant van mijzelf, 

mijn blik wend ik af vol schaamte en spijt. 

Zie naar mij om en verlicht mijn geest. 

Maak mijn ziel, witter dan sneeuw 

 

Christe, Christe, Christe Eleison 2x 

 

Ik leg mijn fouten voor jouw voeten neer 

als een offer mijn gebrokenheid. 

Jouw ogen ontwijkend, maak ik mij klein. 

Bevrijd mij van zonden en richt mij weer op, 

Maak mijn ziel witter dan sneeuw. 

 

Kyrie, Kyrie, Kyrie Eleison 2x 

 

Openingsgebed 

Allen)   Getrouwe God, 

maak ons ontvankelijk voor uw woord; 

dat spreekt van liefde, saamhorigheid 

en oprechte zorg voor elkaar. 

Dat wij bereid mogen zijn, 

te blijven bouwen aan die wereldwijde  

gemeenschap van Christenen 

in de geest van Hem, 

in wiens naam wij hier samenzijn, 

Jezus, Messias, uw Zoon. Amen 

 

Eerste lezing, Genesis 1: 1-31 en 2: 1-2 

 

Tussenzang  

 

Breng mij over grenzen 

Deze kleine wereld, 
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mijn kortzichtigheid leg ik voor Jou neer. 

 
 

Al mijn kleine angsten 

mijn verloren trouw leg ik voor Jou neer. 

Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 

 

Al mijn zwakke kanten 

mijn verslagenheid, leg ik voor Jou neer. 

Breng mij over grenzen tot een ommekeer. 

 

Vol verlangen zoek ik 

naar geborgenheid, naar een ommekeer. 

Breng mij over grenzen breng mij bij U, Heer. 

 

Acclamatie voor het Evangelie  

Laudate Omnes Gentes 

Laudate Dominum 

Laudate Omnes Gentes 

Laudate Dominum 

 

Evangelielezing, Matheus 25: 31- 46 

   

Acclamatie na het Evangelie  

Kostbaar, zegt God, 

ben jij in mijn ogen, 

Ik heb je lief. 

 

Overweging 
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Lied na de overweging, Wees werktuig van vrede 

 

Wees werktuig van vrede, 

want liefde blust haat 

en eenheid heelt breuken, 

Ontzenuwt het kwaad. 

Breng hoop in de wanhoop, 

geef troost onverwacht, 

droog bittere tranen, 

verhelder de nacht. (2x) 

Dat maakt je gelukkig, 

van binnen heel rijk. 

Zo bouwen wij mensen 

aan Gods koninkrijk. 

Wie geeft zal ontvangen, 

nooit leeg is je hand. 

Zelfs dood zul je leven. 

God staat aan jouw kant. (2x) 

 

 

Geloofsbelijdenis 

 

Vg) Ik geloof in God, 

 die Vader is en ons de wereld schenkt. 

 

A) Ik geloof in een God, 

 die opkomt voor armen en verdrukten; 

 die meelijdt aan het onrecht, 

 dat zijn kinderen wordt aangedaan; 
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 die niet zal rusten, nu niet en nooit niet, 

 zolang er nog ergens  

 ongerechtigheid heerst. 

Vg) Ik geloof in Jezus, 

 de vriend van de kleinen. 

 Uitgestotenen en ontrechten 

 nam Hij op in de kring; 

 die ons blijft oproepen Hem te volgen; 

 en in Zijn naam datzelfde te doen. 

A) Ik geloof in de Geest van liefde en vrijheid, 

 die Jezus bezielde, van binnenuit; 

 die ons wil beroeren,  

 niet stil af te wachten, 

 maar mee te doen waar dat maar kan. 

Vg) Ik geloof in een kerk 

 die vecht tegen onrecht; 

 die stem geeft aan wie niet wordt gehoord; 

 die kiest voor de zwakken, 

 de sterken vermaant, 

 totdat Gods liefde  

 heel deze aarde bewoont. 

A) Ik geloof in het leven; 

 de goedheid in mensen,   

 die niet ophouden zal bij de dood; 

 die grenzen doorbreekt 

 en eeuwig zal duren. 

 

Wierook - Voorbede 
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Acclamatie op de voorbede 

 
 

 

Onze Vader 

   

Gebed voor de Vrede 

God, wij bidden voor 

alle mensen die lijden. 

Elke dag sterven  

duizenden mensen. 

De oorzaken zijn oorlog, 

hongersnood en natuurrampen. 

Kinderen zijn zonder familie. 

Ze hebben honger en dorst. 

Families vluchten, 

om een plek te vinden 

waar ze beschermd zijn. 

 

Help ons, God, 

een wereld te bouwen, 

waarin iedereen goed kan leven. 

Een wereld, waarin iedereen 

als een roos kan bloeien. 

Een wereld, waarin niemand 

meer huilt en geen oorlog meer is. 
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Een wereld, waarin iedereen 

in vrede met elkaar danst en zingt. 

 

(Uit de Marie-Jeanne-School, St. Anne, Thiès, Senegal) 

 

Lied tijdens de vredeswens, Toon ons Jouw gezicht 

 

Op deze dag, God, bidden wij om vrede 

Verdrijf de kwade duisternis met jouw Licht 

Wees hier aanwezig, wees hier aanwezig 

wees hier aanwezig, toon ons jouw Gezicht 

 

Collecte  

 

Lied bij de Collecte 

 

Kun je vechten zonder strijd  

Kun je komen van het kruis 

Kun je klimmen uit je graf 

Kun je opstaan uit de dood 

Deze vraag is levensgroot. 

 

Als je uitgestoten bent 

Is er niemand die je kent 

Als je vastgenageld wordt 

Komt er niemand voor je op. 

 

Kun je vechten zonder strijd 

Kun je breken door de tijd 

Zul je spreken in de nacht 

Breng je ons de eeuwigheid. 

 

Zul Je er zijn, Woord als een bron 
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Mens geworden zichtbaar 

Die voor alle mensen spreekt 

Zo komen wij Jou tegen 

Als Brood aan ons gegeven 

Een stem van hoop, een vuur 

De hand die doet wat goed is 

 

Zo komen wij Jou tegen   

Als Brood aan ons gegeven  

Een stem van hoop, een vuur  

Een voorbeeld voor het leven  

 

Ik zal er zijn 

Licht dat niet dooft 

Innerlijk, onzichtbaar 

Dat door alle muren breekt 

 

Ik zal er zijn     

Jij zal spreken in de nacht 

En brengt ons de eeuwigheid. 

 

Mededelingen 

 

Slotwoord 

 

Slotgebed 

Heer onze God, 

schenk ons een ruim hart om lief te hebben. 

Schenk ons een sterk hart 

om te blijven opkomen voor rechtvaardigheid. 

Boetseer ons, Heer, tot nieuwe mensen, 

scheppers van nieuwe geschiedenis 

met vele mensen om ons heen. 
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Boetseer ons, Heer, tot mensen die verlangen 

naar waarheid en waarachtig leven. 

Maak ons tot bevrijde mensen, 

tot kracht voor anderen, dichtbij en veraf. 

Boetseer ons, Heer, tot mensen 

die liefhebben zonder grenzen. 

Dat wij niet gebonden zouden zijn 

aan rassen of volkeren 

maar ons brood en ons huis met allen 

durven delen. 

 

Zending en zegen 

 

Allen) Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 

bij alles wat ons te doen staat, 

alles wat we beleven mogen, 

alles wat ons overkomt. 

Mogen wij voor elkaar een zegen zijn, 

in het leven dat we samen delen, 

dichtbij en veraf. 

Mogen wij steeds weer 

voor elkaar een zegen zijn, 

in ons verschillen en ons gelijken,  

bij alles wat ons medemens nodig heeft. 

 

Vg) Dan zal God ons zegenen in Zijn Naam: 

Vader, Zoon en heilige Geest. 

Amen 

 

Slotlied, Nooit een dag 

 

Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  

niemand is hier die mij de handen reikt. 
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Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  

niemand is hier om mee op weg te gaan. 

 

Refrein: 

Laat de hemelse vrede die ons begrip te boven gaat 

ons oordeel wakker houden, vergroten onze hoop, 

en versterken onze liefde. 

 

Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  

niemand is hier die mij troosten wil 

Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  

niemand is hier die mij moed inspreekt.                        

Refrein 

 

Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  

niemand is hier die mij een toekomst geeft 

Nooit een dag in je leven dat je zeggen moet:  

niemand is hier die mij weer leven doet.                       

Refrein 

 

  

 

PowerPoint Fidesco 

 

 

 

Deurcollecte 

 

Deurcollecte voor Fidesco is er alle zondagen van deze 40 

dagentijd. 

 


