
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 28 mei 2023  

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er 
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers:  
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder 
Voor giften en misintenties:  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel) 
 
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 
Redactie Nieuwsbrief: hulst.zw@gmail.com 
Redactie Weblog: ath.bouwman@gmail.com 
 

 
VIERINGENROOSTER IN DE MAAND JUNI 

Zondag 28 mei 9.30 uur Pinksteren Eucharistieviering met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 31 mei 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. 

Zondag 4 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenmiddenkoor. 

Drievuldigheidszondag  -  Voorganger: Pastoor Ad van der Helm. 

Woensdag 7 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Kirstin van Veen. 

Zondag 11 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Sacramentszondag -  Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 14 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 18 juni 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld. 

Woensdag 21 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 25 juni 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Gezinsviering. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 28 juni 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

http://www.hhpp-oost.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/
mailto:hulst.zw@gmail.com
mailto:ath.bouwman@gmail.com


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de vieringen de 

volgende bedragen op: 

Zondag 7 mei € 196,- 

Zondag 14 mei € 205,- 

Donderdag 18 mei Hemelvaartdag € 195,- 

Zondag 21 mei  € 254 ,-   

De opbrengst t.b.v. de Bisschoppelijke Vastenactie (collecte en melkbus) bedraagt € 300,- 

Dank voor uw bijdragen! En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom! 
 
GEDOOPT 
Op zondag 23 april is Sofía-Luna Liauw-A-Joe  door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap  
opgenomen. 
Op zondag 14 mei is Cato van ’t Kruis door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap 
opgenomen. 
 
IN MEMORIAM ELS PLANTINGA – VAN HEERDE 
Op 28 april 2023 is overleden mevrouw Elizabeth Helena Theodora Roberta Plantinga-van 
Heerde, in de leeftijd van 86 jaar. De uitvaartdienst voor Els Plantinga is gehouden op 
woensdag 3 mei in onze Goede Herderkerk Voorganger in de viering was pastoor Walter 
Broeders. Medewerking werd verleend door  ons dames- en herenkoor. Na het condoleren in 
het atrium van de kerk vond de crematieplechtigheid  plaats in besloten kring. 
 
KORENDAG 24 JUNI IN DE GOEDE HERDERKERK 
Op zaterdag 24 juni is er een bijzonder evenement in De 
Goede Herder: uit bijna alle koren van de HH.PP.-parochie, 
ook van de koren van de Goede Herder, hebben 60 zangers 
en zangeressen zich aangemeld voor een korendag. Onder 
leiding van Ans Bulles, dirigent van het parochiekoor van 
de Goede Herder, worden er liederen ingestudeerd die dan 
in de afsluitende vesperviering ten gehore worden gebracht. We zingen liederen van Elgar, 
Rutter, Oosterhuis, Taizé. Samen zingen verbindt maar daarnaast is dit ook een muzikaal 
cadeau voor Pastoor Broeders die zich ter gelegenheid van zijn 25-jarig priesterjubileum een 
viering met een dergelijk koor had gewenst, maar dat door corona in rook zag opgaan. Komt 
allen om de viering op 24 juni extra feestelijk te maken en mee te zingen bij de 
samenzangstukken. Na afloop is er gelegenheid om pastoor Broeders en elkaar bij een drankje 
te ontmoeten. Aanvang van de viering: 16.00 uur. 
 
25-JARIG PRIESTERFEEST PASTOOR SMITH 

Waar onze Pastoor Broeders nu pas, 28 jaar na zijn priesterwijding, zijn 
priesterfeest kan vieren met o.a. genoemde korendag en met een 
ongetwijfeld memorabele reis met een grote groep parochianen naar Rome, 
wordt op zaterdag 10 juni herdacht dat Pastoor Jeroen Smith 25 jaar 
geleden tot priester werd gewijd. Uiteraard willen zijn parochianen dit feit 
niet zomaar voorbij laten gaan. Het zilveren priesterjubileum wordt gevierd 
met een plechtige eucharistieviering op zaterdag 10 juni om 15.00 uur in de 
Sint Josephkerk aan de Herensingel te Leiden. 

 



 
KERKEN GAAN VOOR GROEN(T)E – DELER 
Het Parochieel Diaconaal Beraad (PDB) van onze 
parochie wil in deze maanden geld inzamelen voor het 
project “Groen(t)e – Deler. Daarmee wordt dit project 
van ons Diaconaal Centrum De Bakkerij ondersteund.  
Wat is dat project? 
In de biologische tuinderij “BijMei “aan de 
Ommedijkseweg (Weipoort) in Zoeterwoude worden 
groenten verbouwd en wekelijks geoogst. De Leidse 
Ekklesia, de Voedselbank Leiden e.o. en “BijMei” 
werken samen om de volgende doelen te realiseren: 
*275 verse en gezonde groenteporties in de 
voedselpakketten van de Voedselbank. 
*Wederzijdse bekendheid en betrokkenheid tussen 
bewoners van platteland en stad. 
*Het promoten van duurzame biologische tuinbouw. 
In onze kerk wordt op 11 juni een deurcollecte 
gehouden voor dit project. Met de opbrengst worden 
op de tuinderij “BijMei” extra stukken grond in gebruik 
genomen zodat men tot een hogere opbrengst kan 
komen.  
 
WERKGROEP OPVANG OEKRAÏNERS ZOETERWOUDE ZOEKT VRIJWILLIGERS 

De werkgroep opvang Oekraïners in Zoeterwoude is op zoek 
naar vrijwilligers. Vrijwilligers draaien in principe een keer per 
week een dienst tussen 16.00 en 20.00 uur. Ze zijn vraagbaak 
voor de bewoners, om hen te helpen met allerlei praktische 
zaken. Contact kan in het begin best lastig zijn vanwege de 
taalbarrière, maar er zijn een aantal tolken beschikbaar en 
Google Translate is een veelgebruikt hulpmiddel. 
Samen met de bewoners worden diverse activiteiten 
georganiseerd, zoals taallessen, workshops en laatst een 
bezoek aan de bollenvelden. Al het vrijwilligerswerk is erop 

gericht dat de Oekraïense vluchtelingen zich ondanks de ellende die ze hebben moeten 
doorstaan en waarmee ze nog elke dag worden geconfronteerd, zich een beetje oké voelen. 
Wil jij een steentje bijdragen in de Werkgroep opvang Oekraïners in Zoeterwoude, stuur dan 
een e-mail naar josvalk@kpnmail.nl   Je krijgt dan een uitnodiging voor een kennismaking en 
een rondleiding om een beeld te vormen van de vrijwilligersactiviteiten. De eerste Oekraïners 
arriveerden een jaar geleden in Zoeterwoude. De eerste groep van 16 mensen kon gehuisvest 
worden in een pand dat door de gemeente van Swetterhage was gehuurd. Inmiddels wonen 
er bijna 55 mensen in de vier wooneenheden van de containerwoning.  
 
KOSTERS GEZOCHT 
Op dit moment is er een dringende aan versterking bij de kosters (m/v). 
Het ziet er gelukkig naar uit dat we binnenkort enige versterking krijgen. 
Maar mocht u bereid en in staat zijn om met enige regelmaat deze mooie 
rol te vervullen? Schroom dan niet om wat meer informatie te vragen bij 
één van de kosters: Chris Roessen, Michel Coene of Thijs van der Hulst.  
Uiteraard wordt er bij het inroosteren rekening gehouden met uw/jouw 
mogelijkheden binnen de agenda. 
Van harte aanbevolen! 

mailto:josvalk@kpnmail.nl
https://sleutelstad.nl/2022/03/22/zoeterwoude-vangt-oekrainers-op-bij-swetterhage/


EERSTE HEILIGE COMMUNIE  
Op zondag 21 mei hebben, in een 
feestelijk versierde kerk, 9 
communicantjes hun Eerste 
Communie gedaan. Het was een mooie 
viering met als thema 'In de wolken'. 
Gelukkig begon na de viering het 
zonnetje heerlijk te schijnen. Amalia, 
Raya, Emilia, Lydia, Mathilde, Thomas, 
William, Cecilia en Damian; allemaal 
van harte gefeliciteerd!!  
Mariëlla Oerlemans en Nicole Gerritsen 
 

Pastoor Broeders, de Pastoraatgroep en de 
Beheercommissie willen hierbij veel dank uitspreken 
naar Mariëlla en Nicole voor het feit dat zij zich 
maandenlang onvermoeibaar hebben ingezet bij de 
voorbereiding naar de Eerste Heilige Communie. Dat 
begon al bij hun aanwezigheid op de scholen, waar zij 
de kinderen vertelden over dit mooie sacrament. En 
daarna de maandenlange voorbereidingen waarbij de 
kinderen met hun ouders op de zondagen naar de kerk 
kwamen, de ouderavonden en meer. Dank ook aan de 
Werkgroep Gezinsvieringen, het Tienerkoor met 
Veronique en Thijs, en allen die meehielpen om de 
viering op 21 juni tot een feest te maken!  

 
VRIJWILLIGERSMIDDAG PAROCHIE HH. PP 

Het atrium van onze Goede Herderkerk was op zaterdag 
13 mei de plaats waar de jaarlijkse vrijwilligersmiddag van 
de parochie HH. Petrus en Paulus werd gehouden. Uit alle 
acht parochiekernen was men naar onze kerk gekomen 
op uitnodiging van pastoraal team en parochiebestuur. 
Onder het genot van een heerlijk kopje koffie of thee werd 
men van harte welkom geheten door Jan van Trigt, de 
vicevoorzitter van het bestuur. Na een applaus te hebben 
gevraagd voor ons koffieteam benoemde hij een aantal memorabele feiten: o.a. het 25-jarig 
priesterfeest van beide pastoors en het realiseren van de verbouwing van de Sint Josephkerk 
met aanliggende pastorie waar Zusters van JMJ hun intrek zullen nemen. Maar ook de 
versterking van het centrale bestuur met twee nieuwe bestuursleden: “onze” Ingrid Zuure en 

José Miltenburg vanuit de Sint Joseph. Beide dames stelden zichzelf 
vervolgens voor. Ook was er aandacht voor  de invulling van het 
begrip “missionaire parochie”.  Hiervoor was vicaris-generaal Schnell 
van het bisdom Breda uitgenodigd die aangaf dat hij pastoor 
Broeders al lange tijd kent en dat beiden diverse raakvlakken 
hebben: samen in het leger gediend als sergeant, beiden met een 
verleden in de verpleging en ook beiden rector van een 
priesteropleiding. Hij gaf een toelichting op het begrip Gastvrijheid 
en vervolgens mochten de aanwezigen ermee aan de slag! Natuurlijk 
was er volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot 
van een drankje en een heerlijke bitterbal! En met hulp van velen 
was het atrium weer snel opgeruimd! 


