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ZOEK HET KONINKRIJK 
 

De Goede Herder – 30 juli 2023 

17e zondag door het jaar A 

Voorganger – Thea Epskamp, - lector : Corry Boin  

Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Ans Bulles - orgel: Eelko Brouwer 

Woord- en Gebedsviering 

__________________________________________ 

 

Openingszang – Zomaar een dak boven wat hoofden -  568 (cpl. 1 en 2) 

 

Woord van welkom  
 

Bede om ontferming – Neem mij aan zoals ik ben 

 

 
 

Lofzang – Eert God, die onze Vader is  (melodie: GvL 401) 

 

Eert God die onze Vader is, weest allen welgemoed. Looft Hem, gij zult in vrede 

zijn, aanbidt alwat Hij doet. 

U, Heer, komt alle leven toe en, wie of waar gij zijt, U is de macht, U zingen wij 

dank voor Uw heerlijkheid. 

 

Lam Gods dat onze zonden draagt, neem deze lofzang aan. Gedenk ons in Uw 

koninkrijk, want Jezus is Uw naam.  

Gij, die voor ons ten beste spreekt, Messias onze Heer. O eengeboren zoon van 

God, kom haastig tot ons weer. 

 

Gebed 

 

Eerste lezing – 1 Koningen 3, 5.7 - 12 



                                                                                                                                               

 2 

  

Antwoordpsalm – Uw woord is een lamp voor mijn voeten -  Ps. 119 III 
 

Tweede lezing – Romeinen 8, 28 0 30 

 

Vers vóór het Evangelie – Halleluja – 246 

 

Gezegend zijt Gij, Vader van hemel en aarde,  

omdat Gij de geheimen van het koninkrijk aan kind’ren openbaart.  

Halleluja 

 

Evangelie – Matteüs 13, 44 – 52 (of: 44 – 46) 

 

Acclamatie na het evangelie –  Heer, wij hoorden uw woord 

 

 
 

Overdenking – stilte/orgel 

 

Lied – Als Gij naar de woorden luistert 

 

Als gij naar de woorden luistert, die hier tot u zijn gezegd, 

zullen zij een licht ontsteken, wijzen zij de goede weg. 

 

Als gij naar de woorden luistert, die van mij geschreven staan, 

zullen zij van vrede spreken, die er schuilgaat in mijn naam. 

 

Als gij naar mijn woorden luistert, ze van harte wilt verstaan, 

zullen zij de Vader tonen, zult gij niet verloren gaan. 

 

Als gij naar mijn woorden luistert, brengt de dood niet langer vrees, 

wordt gij tot Gods Zoon herboren, ademt gij zijn levensgeest. 
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Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God – gesproken 

 

Acclamatie op de voorbeden –  De Heer is voor wie Hem aanroept, nabij 
                                                      Zie GVL psalm 145 , refrein) 

Onze Vader  -  Taizé 
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Vredeswens 

 

 

 
 

Danklied – Overal zijt Gij onzichtbaar gegeven -  515 (alleen de melodie) 

 

Collecte -  orgelspel 

 

Zending en zegenbede -  gesproken 

 

Slotzang – Wie in de schaduw Gods mag wonen - 651 
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