
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 6 augustus 2023  

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er 
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
 

Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers:  
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede 
Herder 
Voor giften en misintenties:  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)  
 
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 
                   
 
VIERINGENROOSTER AUGUSTUS 
  

Zondag 6 augustus 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren-

Middenkoor. Voorganger: Thea Dingjan – Zonneveld. 

Woensdag 9 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering.  

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Zondag 13 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Ad van der Helm. 

Dinsdag 15 augustus Maria ten hemelopneming 19.30 uur Eucharistieviering met zang 

van het Jongeren-Middenkoor. Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 16 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering. Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Kirstin van Veen. 

Zondag 20 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 23 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering. Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 27 augustus 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor.  

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 30 augustus 10.00 uur Woensdagochtendviering. Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

http://www.hhpp-oost.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de 

vieringen de volgende bedragen op: 

Zondag 2 juli € 285,-  

Zondag 9 juli € 198,- 

Zondag 16 juli € 191,-  

Dank voor uw bijdragen!  
En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom! 
 
 
ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN PASTOOR BROEDERS 
 
Ik hoor nog al eens uit de mond van mensen, dat zij de vieringen in 
de kerk zo saai vinden. Altijd dezelfde liederen, dezelfde structuur en 
vaak veel van dezelfde gebeden. ‘Nee, ik heb daar in de kerk niet 
zoveel te zoeken.’ Wat is dat toch dat mensen de vieringen in de kerk 
zo saai vinden? Altijd hetzelfde liedje!! Eigenlijk is dat ook zo en 
hebben zij tot zover gelijk. Maar wat is onze houding als wij naar de 
kerk gaan?  Hebben wij een open of een gesloten houding? 
Consument — Wat is eigenlijk mijn houding als ik naar een voorstelling 
in het theater ga? Ik betaal een kaartje en wil eigenlijk van het begin 
tot het einde van de voorstelling vermaakt worden. Ik ben een 
consument. Is dat ook mijn houding in de kerk, een houding als 
consument? Als dat zo is, moet het koor wel een heel goed repertoire 
hebben en de voorganger moet dan wel zijn stinkende best doen om 
mij te raken en te vermaken. Dat zal ik aan het einde van de viering wel zeggen of hij daarin 
is geslaagd en zal ik een recensie over de viering schrijven. 
Middelpunt — De houding van de gelovige die naar de kerk gaat, mag een open houding zijn. 
God als onze Schepper en Verlosser zoekt ons. Hij zoekt mij!! Zoals de zaaier het zaad zaait 
op de akker, zo zaait God zijn genade in de harten van de mensen en zoekt Hij mij!! Niet ik 
ben het middelpunt, dat vermaakt moet worden, maar God is het middelpunt. Ik hoef daarom 
niet zozeer vermaakt te worden in de kerk, ik mag een open houding hebben, opdat ik dan 
gevonden kan worden door God die mij zoekt. 
Ontmoeting — God is de grond van mijn bestaan en de uiteindelijke bestemming waarheen ik 
op weg is. Waar vind ik de weg naar God? Die vind ik door naar Jezus Christus te gaan, mij 

open te stellen voor zijn Woord. Zo mag ik 
bouwen aan een levende relatie met Hem 
zelf. Gebed, Bijbel en de eucharistie met 
daarbij werken van de naastenliefde en een 
goede uitwisseling van gedachten met de 
ander, dat zal mij uiteindelijk sterken.     
 
Uitkijk — Het is de weg die wij misschien 
aarzelend willen inslaan, maar uiteindelijk zal 
het ons blij maken. Want God, de Vader van 
Jezus Christus is een liefdevolle God en een 
barmhartige Vader, die al op de uitkijk staat 
om ons allen welkom te heten. 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders  



DOORBREEK ARMOEDE, MAAK ONDERWIJS BEREIKBAAR 
Dit is de missie van zuster Pauline in Kenia. 
Op 26 en 27 augustus vindt de MIVA-collecte plaats in de kerken. Via de parochies vraagt 
MIVA graag urgente aandacht voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar zuster 
Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten. 
Het leven is bikkelhard in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo. Meer dan 50% van de 
bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van 
inkomen of eten of zelfs omdat zij zijn omgekomen, blijven de kinderen achter. Ze gaan niet 
naar school. Terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. 
Daarom gaat zuster Pauline bijna dagelijks op pad om kinderen uit deze benarde situatie te 
redden. Ze voorziet deze kinderen en hun families van voedsel, zorg en helpt ze bij het 
opbouwen van een eigen inkomen. Echter de enorme afstanden en wegen, die bestaan uit 
zand en gravel, maken het werk van Zuster Pauline extreem uitdagend. Daarom is eigen 
vervoer cruciaal. Het alternatief is onveilig en tijdrovend. Tijdens een huisbezoek vond ze 

Daniël, een 11-jarige jongen, 
die noodgedwongen thuis was 
om voor zijn gehandicapte 
zusje Abigail te zorgen. Vader 
was omgekomen bij een 
gevecht om zijn kudde, zodat 
moeder Pamela genoodzaakt 
was Daniël van school te 
halen, terwijl zij op zoek ging 
naar eten en werk. 
Zuster Pauline geeft Daniël en 
zijn familie eten, zorgt dat 
moeder een klein inkomen 
krijgt en geeft fysiotherapie en 
medicijnen aan Abigail. Voor 

Daniël regelde ze plaatsing op de dichtstbijzijnde kostschool waar hij zowel een basismaaltijd 
als onderwijs krijgt. Die is echter wel op vier uur afstand. Goed eigen vervoer is daarom 
bepaald geen luxe. 
Alleen met hulp van Zuster Pauline kunnen verlaten kinderen naar school. Eén auto is niet 
genoeg voor Zuster Pauline en haar collega’s in dit enorme gebied. Onze steun is nodig voor 
de aanschaf van nog vier stevige terreinwagens, die opgewassen zijn tegen het ruige 
landschap in Kenia. 
Op zondag 27 augustus staan wij achter in de kerk met onze collectemandjes.  Samen willen 
wij met onze bijdrage de missie van Zuster Pauline en haar collega’s mogelijk maken.  
Onderwijs verslaat armoede, dankzij vervoermiddelen. 
Mocht u de collecte missen, dan kunt u uw bijdrage storten op NL42 INGB 0000 0029 50 t.n.v. 
MIVA – ’s Hertogenbosch. Hartelijk dank daarvoor. 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’ 
 
STARTDAG ZONDAG 10 SEPTEMBER 

In overleg met pastoor Broeders hebben de pastoraatgroep en beheercommissie de 

traditionele startdag gepland op zondag 10 september, uiteraard met een eucharistieviering 

waarbij alle koren present zullen zijn en met na de viering een uitgebreid samenzijn met 

(hopelijk) volgens Goede-Herder-traditie veel lekkere “baksels” en leuke activiteiten. Dit is 

tevens de “terugkomviering” voor alle kinderen die recent hun Eerste Heilige Communie 

ontvingen. Zij krijgen allemaal een persoonlijke uitnodiging. Er zijn na de viering allerlei leuke 

en gezellige activiteiten gepland voor jong en oud!  Zet deze datum alvast in uw agenda! 



GEDOOPT 
Op zondag 9 juli is Tim Kalshoven door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap  opgenomen.  
 
START VAN DE RAFAËLGROEP 
Onze pastoraatgroep heeft een Rafaëlgroep in het leven geroepen. Als u ondersteuning wilt 
na het verlies van uw partner, bent u van harte uitgenodigd om deel te nemen aan vier 
gespreksochtenden onder het motto: “Wie wil er luisteren, wie wil er praten?”  
 
Wanneer de weg moeilijk is, 
Is het fijn als je kunt praten. 
Is het fijn als iemand een schouder biedt of een luisterend oor. 
Is het fijn als er iemand is die troost. 
Is het fijn als die iemand je hoop, kracht en moed geeft. 
Is het fijn dat die iemand je weer op de weg zet. 
Op weg, onderweg, weer verder……… 
 
Bij ons in de Goede Herderkerk willen we graag ondersteuning aanbieden na het verlies van 
een partner. 
Wilt U en kunt u praten over verlies, dan wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan de vier 
bijeenkomsten in onze parochiekern op de volgende maandagochtenden van 10.30 uur tot 
12.00 uur: 18 september, 9 oktober, 30 oktober en 20 november. 
 
Voor aanmelden of vragen kunt u bellen of mailen naar het secretariaat van de Goede 
Herderkerk. 
Benno Croesdijk – (student priesteropleiding Vronesteyn) 
Jeaneke van der Hulst - (lid pastoraatgroep De Goede Herder)  
 
TAIZËREIS NAAR ROME VOOR JONGVOLWASSENEN (18 TOT 35 JAAR) 

Samen bidden voor de toekomst van de kerk op het St. Pietersplein 
in Rome of hier in Nederland: sluit aan en doe mee op 30 september 
2023! 
Op initiatief van Taizé nodigt Paus Franciscus alle jongvolwassenen 
uit voor dit oecumenisch gebed op het Sint Pietersplein op 30 
september, dit aan de vooravond van de start van de eerste 
wereldwijde synode  van 4  tot en met 29 oktober. 
Zo’n uitnodiging van de paus sla je niet zomaar in de wind! 
De Katholieke Vereniging voor Oecumene coördineert vanuit 
Nederland een busreis naar Rome van 28 september tot en met 2 
oktober. Kijk hiervoor op hun speciale website ‘TOGETHER’. Kosten 
van de reis: € 350,-  Kun je niet mee naar Rome, maar wil je toch 
samen met christenen uit alle kerken bidden voor de eenheid en de 

Heilige Geest vragen om leiding voor het synodale proces? 
Sluit je dan aan bij TOGETHER  door deel te nemen aan één van de gebedsinitiatieven in 
Nederland. Of vorm een groep en organiseer zelf een oecumenisch gebed op 30 september 
en laat dit weten op de website sluit-in-nederland-aan-bij-together/, zodat iedereen weet waar 
je kunt meebidden op die dag! 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com 

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com               

 

https://together.oecumene.nl/
https://together.oecumene.nl/activiteiten/sluit-in-nederland-aan-bij-together/
mailto:hulst.zw@gmail.com
mailto:ath.bouwman@gmail.com

