
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 17 september 2023  

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er 
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen 

(niet bedoeld voor uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers:  
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder 
Voor giften en misintenties:  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)  
 
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 
                   
VIERINGENROOSTER 
  

Zondag 17 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 20 september 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Kirstin van Veen. 

Zondag 24 september 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Jongeren-

Middenkoor. Voorganger: Thea Epskamp. 

Woensdag 27 september 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 1 oktober 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en 

Herenkoor. Voorganger: Leo Koot. 

Woensdag 4 oktober 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 8 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Tienerkoor. Gezinsviering 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 11 oktober 10.00 uur Eucharistieviering. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Zondag 15 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 18 oktober 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. 

 

http://www.hhpp-oost.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de 

vieringen de volgende bedragen op: 

Zondag 27 augustus € 236,-  

De deurcollecte voor de MIVA bracht € 349,40 op. 

Zondag 3 september € 232,- 

Zondag 10 september (Parochiedag) € 357,-  

Dank voor uw bijdragen!  
En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom! 
 

DOORBREEK ARMOEDE, MAAK ONDERWIJS BEREIKBAAR 

Mede door de warme woorden, waarmee Pastoor Broeders aandacht vroeg voor het project 
van Zuster Pauline uit Kenia, is de MIVA-kerkdeurcollecte een groot succes geworden.  
De opbrengst bedroeg € 349.40. 
Heel hartelijk dank voor uw betrokkenheid bij de kinderen in het arme en uitgestrekte gebied 
Isiolo in Kenia. Met de aanschaf van terreinwagens kunnen Zuster Pauline en haar collega’s 
de verlaten kinderen naar school brengen. Alleen met onderwijs kunnen we armoede verslaan. 
U geeft hen weer toekomst! 
Werkgroep MOV/Diaconie ‘De Goede Herder’. 
 

IN MEMORIAM FRANS BROCKEN 

Op 24 augustus 2023 is overleden de heer Franciscus 

Antonius Joannes Brocken, in de leeftijd van 94 jaar. Frans 

Brocken was met name in Leiderdorp bekend als politiek 

journalist en columnist voor het Leiderdorps Weekblad. Hij 

overleed vier maanden na zijn geliefde Nettie. Vlak voor 

zijn overlijden schreef hij over haar: “‘Nettie was mijn 

grote liefde en maatje. Na haar overlijden enkele maanden 

geleden viel het leven me zwaar. Mijn gezin heeft me altijd 

veel liefde gegeven. De mooie woorden van mijn kinderen 

aan mijn ziekbed hebben me de kracht gegeven om te 

overlijden en weer naar Nettie toe te gaan. In de hemel zijn we weer samen. Ik heb een heel 

fijn leven gehad. Het is mooi geweest.” De uitvaartdienst voor Frans Brocken werd gehouden 

op donderdag 31 augustus in onze Goede-Herderkerk. Voorganger in de eucharistieviering 

was pastoor Walter Broeders, met medewerking van het dames- en herenkoor. Aansluitend 

vond de teraardebestelling plaats in het familiegraf op de begraafplaats achter de kerk. 

GEDOOPT 

Dagmar, Viggo, Fedde en Lize ten Wolde zijn op zaterdag 16 september a.s. door het 

Heilig Doopsel in onze gemeenschap opgenomen.  

Arthur van Gerwe is op zondag 17 september door het Heilig Doopsel in onze gemeenschap 

opgenomen. 

 



ZENDBRIEF AAN DE PAROCHIANEN VAN PASTOOR BROEDERS 

Ik ben net terug van een bedevaart naar Kevelaer met bedevaartgangers 

uit Leiden en het Groene Hart. Weetje: rond Kerstmis 1641 liep een vrome 

marskramer, Hendrick Busman, van Weeze naar Geldern. Daar waar nu 

in Kevelaer de genadekapel staat, stond toen een kruis, beschermend 

tegen noodweer. Hier hoorde hij een stem: bouw mij op deze plaats een 

kapelletje. Zijn vrouw Mechel Schrouse zag op 

een nacht in een verschijning een afbeelding 

van Onze Lieve Vrouw van Luxemburg, 

troosteres van de bedroefden. Deze 

verschijning werd door een wachter bevestigd. 

Zo komen al eeuwen vele mensen naar deze 

kapel om te bidden en hun zorgen en problemen neer te leggen. 

Leven — Het thema van de bedevaart was: ‘Wees niet bevreesd, ik 

ben het!’  Vrees en angst kennen we allemaal. Daarom zijn twee 

woorden in ons leven belangrijk: rust en veiligheid. Wie de wereld 

overziet, wie zijn eigen leven bekijkt, ziet en bemerkt vaak onrust 

en onveiligheid. Politiek, economisch, maar ook onze eigen 

gezondheid en niet te vergeten de situatie in onze 

kerkgemeenschappen. Je ziet dat onze kinderen niet meer datgene meenemen wat ons 

dierbaar is: geloof, gemeenschapszin en de kerk. Dat alles geeft veel onrust. 

H. Schrift — In het verhaal van de storm op het meer (Mc. 4, 35) heeft Jezus en zijn leerlingen 

ook te maken met een storm. Jezus slaapt! En als ze Hem wakker maken, zeggen ze tegen 

Hem: ‘Raakt het u niet dat wij vergaan?’ Jezus 

antwoordt: ‘Hebben jullie dan geen vertrouwen?’ 

Vertrouwen dat, hoe moeilijk het ook soms is, het 

leven mooi is en blijft. Vertrouwen dat die storm ook 

weer eens zal gaan liggen. De slapende Jezus kan 

verstaan worden als een beeld van de afwezige God, 

die niet bekommerd is om de nood van mensen. Maar 

het kan ook het beeld zijn van het geloof van Jezus 

zelf, die blijkt een basisvertrouwen te hebben, dat Hij 

de stormen van het leven de baas is!! In de chaos 

staat Jezus op! 

Pasen — Het verhaal van de storm op het meer is natuurlijk geen vakantietrip op het Meer 

van Genesareth. Het is een paasverhaal. Het gebeuren hebben de leerlingen zich na Pasen 

herinnerd als voorteken van het drama van Goede Vrijdag. Was dat nu het einde van Jezus’ 

leven? Hebben de stormen in het leven het laatste woord? Het mysterie van het ‘opstaan’ van 

Jezus in de boot is een voorteken van zijn verrijzenis: het mysterie van de verrezen Heer die 

met de kracht van de Geest van God de chaos overwint. 

Wees niet bevreesd voor de chaos van de wereld, voor de onrust in jouw bestaan, maar besef 

dat de scheppende Geest van God met ons is en ons in het schip van de mensheid en de 

wereld de weg zal wijzen. Laten we gevoelig zijn voor de signalen die de Geest ons geeft en 

beseffen dat Hij met ons is en zegt: ‘Zie ik ben met je tot aan de voleinding van de wereld.’ 

Dat is de hoop van iedere christen. 

Met hartelijke groet — Pastoor Walter Broeders 



HET JONGERENKOOR EN IK 

Thijs Witteman is lid van ons Dames- en Herenkoor. Regelmatig dirigeert hij dit koor. 

Op mijn laatste verjaardag (tot nu toe!) kreeg 

ik een langspeelplaat cadeau. Terwijl ik geen 

platenspeler heb of ambieer. Een van mijn 

zonen had hem gevonden tussen tweedehands 

exemplaren. De titel van de plaat is “Meerburg 

zingt”. Na het uitslapen van mijn 

verjaardagsroes ben ik, koorlid zijnde van de 

voormalige Meerburgkerk, thans De Goede 

Herder, meteen gaan googelen. Daarbij vond 

ik, dat de plaat in 1974 is uitgebracht. En dat 

daaraan meegewerkt hadden alle koren van de 

Meerburgparochie, inclusief het jongerenkoor. Nu treft het, dat ik in die tijd dirigent was van 

het Dekenaal Jongerenkoor in Roelofarendsveen, Oude Wetering, Rijpwetering en Oud Ade. 

En dat ook wij in die tijd een opname hebben gemaakt van mijn koor, het parochiekoor van 

de Petruskerk in Roelofarendsveen en een gelegenheidskinderkoor. Een opname van mei 

1973. Het zal u niet verbazen dat alle knallers van die tijd op allebei de opnamen terug te 

vinden zijn: “Iedere dag zijn wij op reis”, en de spetterende meezingers “Geef mij kracht” en 

“Dag en nacht Heer”. Nummers die iedereen meteen gaat meelallen als ze worden ingezet. 

Dat waren nog eens tijden. Achteraf gezien in de nadagen van het jongerenkoor. Er werden 

heilige teksten geschreven op bestaande melodieën en een delegatie van het koor praatte mee 

over de samenstelling van de liturgie. Nadagen, want de eerste beatmissen vonden eerder 

plaats. Al in 1966 begeleidden drie broers van mij, die samen met een vriend de beatgroep 

BUTTS vormden een mis in Hoogmade en in 1967 in de Antoniuskerk in Leiden. In de recensie 

in de Leidsche Courant van 24 april staat dat het een eerste stap is naar aangepaste 

eucharistieviering. (Maar ook dat er nog wat gedaan moet worden aan de balans tussen 

stemmen en instrumenten en aan deelname van het kerkvolk.) Van mijn eerste AOW in 2002 

heb ik een kennismakingscursus voor dirigenten betaald. Nog vóór ik aan solliciteren kon 

denken werd ik gevraagd om dirigent te worden van een……Jongerenkoor: JOY uit Oud Ade 

en Rijpwetering. Ik heb toen ja gezegd onder voorwaarde dat er geen liederen meer gezongen 

konden worden uit het repertoire van de 70-er jaren. Eén is er tussendoor geglipt: “Iedere 

dag” op de melodie van “The sound of Silence”. Bijna vijftien jaar heb ik daar muzikale leiding 

mogen geven. En gouden tijd. JOY was qua leeftijd allang geen jongerenkoor meer. Van een 

aantal leden heb ik het oma-worden meegemaakt. Maar muzikaal gezien was er wel degelijk 

verwantschap met de zeventiger jaren. Het repertoire bestond uit popmuziek en populaire 

klassieken. En aan menige meezinger werd een eigen tekst meegegeven. Wat een onverwacht 

cadeau al niet teweeg kan brengen.                Thijs Witteman. Leiderdorp, 22 augustus 2023  

NIEUWS OVER DE ANNA MARTINA STICHTING 

Voor de meeste parochianen van de Goede Herder is de 

Anna Martina Stichting wel enigszins bekend. De AMS is 

opgericht op 7 mei 1973 door Petrus Johannes van Rijn. 

De naam “Anna Martina” ontstond door het samenvoegen 

van de voornamen van zijn eerste en tweede echtgenote. 

Na zijn overlijden in 1975 is een groot deel van zijn 

vermogen geschonken aan de Stichting. Met de Anna 



Martina Stichting wilde Petrus van Rijn binnen het parochiegebied van de Meerburgkerk een 

voorziening voor RK ouderen realiseren. Door de komst van RK zorgcentrum Roomburgh en 

de Eendenkooi besloot het toenmalige bestuur om het vermogen in de geest van de oprichter 

op andere wijze te besteden. De activiteiten van de AMS zijn nu gericht op het ondersteunen 

en vitaal houden van ouderen in Zoeterwoude-Rijndijk en Leiderdorp. Daarbij valt te denken 

aan het sponsoren van activiteiten (o.a. van de KBO, het Oranjecomité en de Bejaardensoos 

Zoeterwoude-Rijndijk) of een bloemetje voor hen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Ook heeft de AMS zeer veel bijgedragen aan tal van voorzieningen in de Goede-Herderkerk, 

zoals het realiseren van de livestream, grote televisieschermen, een ringleiding en de inrichting 

van de Anna Martina Kamer. Deze familiekamer biedt op elk moment van de dag een 

vertrouwde omgeving voor familieleden die bij een daar opgebaarde overledene willen zijn.  

Recent vond een wijziging in de samenstelling van het AMS-bestuur plaats. Martin Schermer 

heeft na zeer veel jaren van trouwe inzet het penningmeesterschap overgedragen aan Jan-

Peter Breedeveld. Wij zijn Martin buitengewoon dankbaar voor zijn altijd betrokken en accurate 

inzet voor de Stichting. Het bestuur van de Anna Martina Stichting bestaat verder uit Machteld 

Duijn, Frank Zuure, Thomas Blom (secretaris) en Gerard van der Hulst (voorzitter).  

Meer informatie over de AMS kunt u vinden in de folders op de leestafel in de hal van de kerk 

op op de website: www.annamartinastichting.nl  

VOORBEREIDING OP HET HEILIG VORMSEL 

Op zaterdag 4 november 2023 zal onze bisschop Mgr. Van den Hende in de Petruskerk in 
Leiden het Heilig Vormsel toedienen. Er vindt er een voorbereiding plaats binnen onze regio 
Oost (Goede Herder, St. Jan en St. Laurentius) van de parochie HH. Petrus en Paulus met de 
vormselwerkgroep van onze drie parochiekernen. Een derde verslag: 

Na de zomervakantie zijn we weer bij elkaar gekomen om ons 
voor te bereiden op het  Heilig Vormsel. 
We hebben gekeken naar onze wereld waarin goede maar ook 
kwade dingen gebeuren, en we hebben nagedacht over een 
wereld zoals we die graag zouden willen hebben. 
Jezus geeft in zijn Bergrede (Mattheüs-evangelie) leefregels 
waar we over na mogen denken, zoals: “Vergeef….niet tot 
zevenmaal toe, maar tot zeventigmaal zeven maal” en  
“Alles wat jij wilt dat anderen voor jou doen, doe dat ook voor 
hen”. 
Maken deze leefregels de wereld die van God is, mooier voor 
ons en voor elkaar? Een mooie avond was het die we op 18 
september zullen vervolgen…..                          

De Vormselgroep van St. Laurentius, St. Jan en Goede Herder 
 
8 OKTOBER WERELDMISSIEDAG VAN DE KINDEREN 

Op Zondag 8 oktober om 9.30 uur is er een gezinsviering op Wereldmissiedag van de kinderen. 
Het thema is "Bloem in Gods tuin". Tamar Goossens, arts bij The Rob Foundation, zal bij deze 
viering aanwezig zijn en vertellen over haar werk in Oeganda. 
Vorig jaar juni waren Tamar en haar man te gast in de Goede Herder en hebben toen een 
geslaagde kookworkshop gegeven. 
Na de viering is er gelegenheid om Tamar te spreken en mooie producten uit Oeganda te 
kopen om het werk van Tamar te ondersteunen. Allen van harte uitgenodigd!  
De Gezinsmisgroep van de Goede Herder 

http://www.annamartinastichting.nl/


Tamar heeft zelf ook een bijdrage geschreven voor deze 
nieuwsbrief: 
“Na een zeer succesvolle kookworkshop vorig jaar, ben ik blij 

dat ik ook dit jaar, op zondag 8 oktober,  iets mag komen 

vertellen over het werk wat ik middels The Rob Foundation in 

Oeganda kan doen. Met de opbrengst van de kookworkshop 

vorig jaar hebben we het outreach programma uitgebreid. 

Waar we tot voorkort nog alleen in de kliniek ondervoeding 

behandelden, hebben we inmiddels 4 dorpen waar we ook een 

polikliniek draaiende houden. Het aantal kinderen dat we wekelijks zien met ondervoeding is 

aanzienlijk toegenomen. De afdeling is constant bezet met 10-15 kinderen tegelijk. Het aantal 

kinderen dat succesvol behandeld wordt is ook aanzienlijk groter dan voorheen, doordat ze 

door de poliklinieken niet meer mijlenver hoeven te reizen. Het is geweldig om te zien dat 

kinderen nu veel vaker volledig opknappen en niet meer vroegtijdig afhaken van het 

programma, vanwege gebrek aan geld voor transport naar de kliniek. Nogmaals hartelijk dank 

voor ieders bijdrage, keer op keer realiseer ik me dat we alleen samen een verschil kunnen 

maken.” Tamar Goossens 

TERUGBLIK OP DE PAROCHIEDAG 10 SEPTEMBER 
Met de keuze van het thema “I will follow Him” zette Pastoor Broeders de toon voor de 
parochiedag. Het was bijna onvermijdelijk dat het gelijknamige lied uit de film “Sister Act” als 
openingslied werd gezongen in de druk bezochte eucharistieviering, waarbij alle koren van 
onze parochiekern hun muzikale bijdrage 
leverden. Het navolgen van Hem, van Jezus, 
in  gebed, in de eucharistie en in ons handelen 
stond centraal in de overweging van de 
pastoor. Dat deze viering tevens gezinsviering 
was waarbij de communicanten van het 
afgelopen jaar allemaal met hun ouders 
aanwezig waren, gaf dankzij de rol die zij 
kregen een extra feestelijk tintje aan het 
geheel. Na de viering kon jong en wat ouder 

genieten van de vele “baksels” die in flinke 
hoeveelheden waren meegebracht door tal van 
parochianen. Voor de kinderen was er een 
speurtocht rond de kerk met na afloop een 
beloning in de vorm van een medaille en een ijsje. 
Bij de stijgende temperaturen in het overvolle 
atrium was het uitgedeelde ijsje van IJsboerderij 

De Jong bij ieder zeer welkom. 
Na het glaasje met een 

bitterbal werd de ochtend 
afgesloten met een kopje 
soep! Dank aan ieder die dit 
alles mogelijk heeft 
gemaakt. Een speciaal 
woord van dank aan de 
leden van ons koffieteam en aan de stille werkers van de 
schoonmaak, die na alle drukte op maandag hun handen 
vol hadden aan het reinigen van de kerk, het atrium en 
de in- en uitgangen!  


