
NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 29 oktober 2023  

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er 
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor W.P.L. Broeders is bereikbaar op 06-27140117. 

Bankrekeningnummers:  
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede 
Herder 
Voor giften en misintenties:  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. 
doel)  
  
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl  
 
                  
VIERINGENROOSTER  

Zondag 29 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het JongerenMiddenkoor. 

Voorganger: Pastoor Jaap van der Bie. Kindernevendienst 

Woensdag 1 november 10.00 uur Eucharistieviering. Allerheiligen 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Donderdag 2 november 19.30 uur Viering van Woord en Gebed. Allerzielen in het Licht 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Zondag 5 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 8 november 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. 

Zondag 12 november 9.30 uur  Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pastoor Walter Broeders. 

Woensdag 15 november 10.00 uur Viering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Machteld Duijn. 

Zondag 19 november 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Tienerkoor. 

Voorganger: Leo Koot o.f.s. 

Woensdag 22 november Geen woensdagochtendviering en Herdershof 

i.v.m. verkiezingen. Het atrium  is ingericht als stembureau. 

Zondag 26 november 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Voorganger: Pater Adri Kortekaas O.S.B. 

 

http://www.hhpp-oost.nl/
http://www.kerkdienstgemist.nl/


COLLECTEN 

In de afgelopen weken bracht de collecte tijdens de 

vieringen de volgende bedragen op: 

Zondag 8 oktober € 362,-  

De deurcollecte voor het project van Tamar Goossens 

bracht  € 735,- op! 

Zondag 15 oktober € 283,- 

Zondag 22 oktober € 227,-  

Dank voor uw bijdragen!  
En natuurlijk blijven uw giften via de bank ook van harte welkom! 
 
GOEDE HERDER IN ACTIE VOOR OEGANDA 

In De Goede Herder is regelmatig aandacht voor het werk van Tamar Goossens, arts bij The 

Rob Foundation in Oeganda. Vorig jaar juni waren Tamar en haar man te gast in de Goede 

Herderkerk en hebben toen een 

geslaagde kookworkshop gegeven. Op 8 

oktober stond de gezinsviering 

op Wereldmissiedag van de kinderen in 

het teken van haar mooie werk, dat 

gericht is op bestrijden van 

ondervoeding. Tamar vertelde er met 

passie over. En na de viering was er in 

het atrium bij de koffie volop 

gelegenheid om Tamar te spreken en 

mooie producten uit Oeganda te kopen 

om haar werk  te ondersteunen. De 

deurcollecte bracht maar liefst € 735,- 

op! Inmiddels is Tamar al weer enkele 

weken terug naar Oeganda. Zij schreef 

ons:  

“De dienst van zondag 8 oktober had als thema “Een bloem in Gods tuin” – samen er een 

mooiere wereld van maken. Een mooie dienst om voor uitgenodigd te worden om iets te 
mogen vertellen over het werk dat ik, Tamar Waiswa Goossens, in Oeganda namens The Rob 
Foundation mag doen. Nog mooier om te zien, dat het niet alleen bleef bij naar het woord 
luisteren maar er meteen daad bij het woord gezet werd.  

Als arts kan ik met mijn aanwezigheid best wat betekenen, maar dat blijft zonder middelen 
toch redelijk beperkt. Veel programma’s zijn afhankelijk van steun vanuit Nederland. Er werd 
gul gegeven en zo kunnen we er letterlijk samen een mooiere wereld van maken, door steun 
van mensen zoals U! Heel hartelijk dank voor het mooie bedrag, € 1083, =, dat ik heb mogen 
ontvangen door de deurcollecte plus de verkoop van Oegandese producten en giften. 

Inmiddels ben ik weer in Oeganda en komt het geld goed van pas om de melk te kopen voor 
het ondervoedingsprogramma en zo het programma te kunnen continueren. Heel erg bedankt 
voor de prachtige dienst en de gulle donaties!” 

Warme groet uit Oeganda, Tamar 



ZENDBRIEF VAN PASTOOR BROEDERS 

Een van de gedichten van Gerard van het Reve heeft mij altijd geïnspireerd. Ken je dit gedicht? 

Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar 
verlamde oude mensen wast, in bed verschoont, en eten voert, 
zal nooit haar naam vermeld zien. 
Maar elke ongewassen aap die met een bord 
dat hij vóór dit, of tegen dat is, het verkeer verspert, 
ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de t.v. 
Toch goed dat er een God is. 

Het gaat mij nu om die laatste regel. Deze woorden komen naar 

boven als ik de ellende zie op de televisie. Bombardementen op een 

ziekenhuis, talloze doden en gewonden, veel onschuldige 

slachtoffers. De veiligheidsraad komt bijeen, donkere wolken over de 

Gazastrook. Het einde lijkt nog lang niet in zicht. 

Gebed — De bisschoppen roepen op tot gebed. We bidden met elkaar om een spoedig einde 

van het zinloze geweld. We bidden voor het volk van Oekraïne, we bidden om vrede. En 

misschien worden we moedeloos of zelfs onverschillig. Maar dat mogen wij als christenen nooit 

worden. We zoeken de stilte op. In die stilte mogen wij bidden. Er is een stilte die verlamt. 

Stilte die ons brengt bij de radeloosheid, de wanhoop of de onverschilligheid. Er is ook een 

stilte die open staat voor het onbenoembare en ons brengt bij onze Schepper, onze God, die 

ons ziet, hoort en met ons is begaan. En juist in dié stilte mogen wij onze zorgen en noden 

neerleggen.  Dan wordt het gebed voor ons ook een thuiskomen bij God. Zo mogen wij ook 

weten dat wij één zijn met God en geborgen zijn in God. 

Slachtoffers — In dat gebed mogen wij ook bidden voor de gedode slachtoffers, talloze 
kinderen en volwassenen, onschuldige mensen die net zoals ik zochten naar geluk, 
leefbaarheid van deze wereld, mensen die verantwoordelijkheid namen voor deze wereld. 
Wij geloven dat de dood de voltooiing mag worden van hún leven. Want de hemel is de 
voltooiing van ons hele zijn, zoals wij door God zijn bedoeld. 
Laten wij de stilte blijven zoeken om te bidden en niet moedeloos worden. 
Mag ik eindigen met Gerard van het Reve: Toch goed dat er een God is! 
 
Met hartelijke groet — pastoor Walter Broeders 
 
IN MEMORIAM PAULUS LAURENTIUS WILLIBRORD VAN TRICHT 
Op 8 oktober 2023 is overleden de heer Paulus Laurentius Willibrord van Tricht, in de leeftijd 
van 49 jaar. Zijn moeder Jetty overleed op 9 april, eerder dit jaar. Paul woonde met zijn vader 
Jan aan de Klimopzoom te Leiderdorp.  De uitvaartdienst voor Paul van Tricht, werd gehouden 
op maandag 16 oktober in onze Goede Herderkerk. Voorganger was pastoor Walter Broeders; 
met medewerking van het dames- en herenkoor. Na afloop was er gelegenheid tot condoleren 
in het atrium. De crematie vond plaats bij crematorium Rhijnhof 
 
DIACONAAL WEEKEND 11 en 12 NOVEMBER 
Tussen de feestdagen van 2 Diaconale Heiligen – H. Martinus van Tours, 11 november en H. 
Elisabeth van Thüringen, 17 november, wordt er in Leiden en omstreken het Diaconale 
Weekend gehouden. In 2007 is dit  ingesteld op initiatief van de R.K. Diaconie en nu breed 
gedragen door zowel de Parochie HH. Petrus en Paulus als door de Diaconieën van de 
Protestantse Gemeente Leiden. 



Het Thema van dit jaar luidt: Ontdekken en Verbinden. Hiertoe zal op woensdag 8 
november een ontmoetingsmaaltijd in de Marekerk te Leiden worden gehouden. Vanaf 17.00 
uur bent u welkom. Doel hiervan is om nieuwkomers met de ingezetenen van deze regio te 
verbinden; samen eten,  in gesprek gaan; naar elkaars verhalen luisteren. Dat verbindt. 
Er zijn een aantal sociale trends die we als kerken gezamenlijk  signaleren: eenzaamheid, 
polarisatie, leven in je bubbel van gelijkgestemden. ‘Onderlinge verbondenheid in Leiden is 
klein’ is uit onderzoek gebleken. Angst voor het onbekende, De Ander, speelt daarbij een grote 
rol.  De toenemende individualisatie, afnemende familiebanden en verbondenheid met 
gemeenschappen maakt dat sommige groepen (ouderen, kwetsbaren, mensen onder de 
armoedegrens, mensen met een beperking) het lastig hebben en steeds meer op zichzelf en 
sociaal geïsoleerd komen te staan. 
Niet alleen in de stad, maar ook in onze dorpen krijgen mensen soms geen aansluiting. En 
daar willen we – niet alleen in het Diaconaal Weekend, maar ook het jaar door aandacht aan 
besteden.  
In de Goede Herder mogen we ons gelukkig prijzen dat de Herdershof de mogelijkheid tot 
verbinding geeft. Woensdagmorgen staat de koffie klaar, niet alleen voor de kerkgangers, 
maar ook voor de tuinlieden en buurtgenoten. Een weldaad.  
En nu wordt ons de gelegenheid geboden om aan de verbinding verder te werken. De 
Gemeente Leiderdorp heeft onze Parochiekern ‘De Goede Herder’ gevraagd, of wij – als 
Katholieke Gemeenschap mee willen denken aan de invulling van de Sociale Agenda in 
Leiderdorp. Ik citeer: ‘Ik zou u/jullie graag willen meenemen in dit proces’ en ‘ nu vinden wij 
jullie als gemeenschap danig belangrijk, dat we jullie zeker niet willen overslaan in dit proces.’  
Deze uitnodiging mogen we niet afslaan. Zo krijgen we – als katholieke, diaconale kerk, de 
kans om binnen onze parochiegrenzen verbinding tussen dorpsgenoten te bevorderen. 
Namens werkgroep MOV/Diaconie  van De Goede Herder - Regina Krowinkel 
 
DE BRUG BIJ DE GOEDE HERDER WORDT VERNIEUWD             
Iedere dag maken veel wandelaars en fietsers 
gebruik van de route over het terrein van de 
Goede Herderkerk om vanuit de woonwijk op 
de Hoge Rijndijk te komen. Daarbij wordt het 
voetpad van de kerk, dat loopt vanaf de hoek 
Eikenlaan/Berkenhof langs de Begraafplaats 
Hoge Rijndijk gebruikt. En ook talloze 
kerkgangers weten, zeker na de vieringen, de 
weg naar de begraafplaats te vinden. Het 
parochiebestuur heeft opdracht gegeven om 
de brug in deze route te vervangen. Het 
brugdek is in slechte staat en nu al deels 
afgezet. Het is de bedoeling dat het 
vernieuwen van de gehele brug direct na 
Allerzielen (2 november) aangepakt zal 
worden. In overleg met de gemeente 
Zoeterwoude en de Stichting Begraafplaats 
Hoge Rijndijk is dit alles afgestemd. Wij 
waarderen het zeer dat zowel de gemeente 
Zoeterwoude als de Stichting Begraafplaats 
Hoge Rijndijk een belangrijke bijdrage wil 
leveren in de kosten van de renovatie. Er  zal 
tijdens het werk een omleidingsroute worden 
aangegeven.  
Beheercommissie van De Goede Herder  



 
ZING JE MEE?  
In september zijn wij gestart met het Kinderkoor in de 
Goede Herder! 
Na een stop tijdens de coronatijd zijn wij met het 
Kinderkoor weer gaan repeteren. We zijn rustig aan 
begonnen en willen ons eerst richten op groepsvorming, 
gezelligheid, de basis van het zingen en het leren van 
nieuwe liedjes. Ons doel is om in de Kersttijd te zingen 
bij 1 of 2 vieringen en daarna als de groep groot genoeg 
is regelmatig op de zondagochtend.. 
We zingen in ieder geval op Kerstavond tijdens de Gezinsmis (samen met het Tienerkoor)! 
Na de eerste oproep in een vorige nieuwsbrief hebben zich al ongeveer 10 kinderen aangemeld 
om mee te zingen! Het Kinderkoor is voor alle kinderen op de basisschool en heeft geen 
contributie. We repeteren op dinsdagavonden in de Goede Herderkerk van 19.00 tot 19.30.   
Wil je mee doen? Mail dan naar Veronique: veronique_de_vries@hotmail.com 
Veronique en Thijs van der Hulst 
 
PAUS FRANCISCUS ONTVANGT GEDENKBOEK OVER PAUS ADRANUS VI                     
Pastoor Ad van der Helm van de Nicolaasparochie te Zoetermeer, en regelmatig voorganger 
in onze Goede Herder, heeft onlangs in zijn rol als voorzitter van het Adrianusjaar een speciale 
kroniek aan paus Franciscus aangeboden. “Franciscus en Adrianus lijken in sommige dingen 
wel op elkaar”, zegt pastoor van der Helm. Bij 
de enige paus uit de Lage Landen – Adrianus VI 
– werd de afgelopen tijd uitgebreid stilgestaan. 
Aanleiding was dat hij 500 jaar geleden – op 9 
januari 1522 – tot paus gekozen werd. Hij 
diende zo’n anderhalf jaar en stierf op 14 
september 1523. Samen met ruim veertig 
‘Adrianusvrienden’ bezocht pastoor van der 
Helm belangrijke plaatsen waar de Nederlandse 
paus verbleef vanaf het moment dat hij in Italië 
aan land kwam tot aan zijn dood. Absoluut 
hoogtepunt van deze bedevaart was de 
audiëntie woensdag bij de paus. “We waren 
ontzettend onder de indruk. Het zijn 
vermoeiende dagen voor de paus, vooral vanwege de synode die in Rome plaatsvindt. Hij zag 
er ook vermoeid uit. Dan is het des te indrukwekkender dat de paus de moeite nam om ons 
te ontvangen.”    
Van der Helm vertelt dat hij Frans met de paus sprak. In vijf minuten spraken hij en Sander 
van Aarle – medeschrijver van de kroniek – met de paus over Adrianus VI en zijn hervormingen 
die juist nu tijdens de synode weer relevant blijken te zijn. “De paus was alert en luisterde 
aandachtig. Hij reageerde ontwapenend toen wij hem het boek overhandigden.” 
Van der Helm ziet overeenkomsten tussen de huidige paus en Adrianus VI. “De paus en 
Adrianus lijken in sommige dingen wel op elkaar.” Hij licht het toe: “Paus Franciscus is erg 
communicatief. Hij ontvangt meteen, er staan als het ware geen muren tussen hem en de 
mensen.” 
Ook Adrianus was iemand die uitblonk in dialoog, zegt Van der Helm. Niet in de laatste plaats 
lijken ze op elkaar doordat ze altijd dicht bij zichzelf en de katholieke waarden blijven. “Ze zijn 
een voorbeeld van vasthoudendheid aan belangrijke katholieke waarden. Hun sobere 
levenswijze getuigt daarvan. Hun trouw aan het geloof brengt uiteindelijk een krachtige kerk. 

mailto:veronique_de_vries@hotmail.com
https://www.kn.nl/verdieping/achtergrond/paus-adrianus-vi-de-machtigste-nederlander-die-we-ooit-vergeten-zijn/


Want dat is wel duidelijk, beide pausen zijn hervormers. Ze leven in tijden waar mensen weer 
terug naar de basis moeten worden gebracht en doen dat in de eerste plaats door hun manier 
van leven”, aldus Van der Helm. 
(met dank aan Projectgroep Adrianusjaar en Katholiek Nieuwsblad)  
 

ALLERZIELEN IN “T LICHT DONDERDAG 2 NOVEMBER 

Traditiegetrouw vindt op 2 november in en rond onze 

Goede Herderkerk een speciale bijeenkomst plaats rond 

Allerzielen. “Allerzielen in ’t Licht” is inmiddels 

uitgegroeid tot een mooie traditie. Naast de viering in de 

kerk om 19.30 uur, is het ook een avond om gezamenlijk 

met anderen uw dierbare overledenen te herdenken op 

het kerkhof. Tijdens de viering worden de namen van 

alle overledenen genoemd die in het afgelopen jaar 

vanuit onze kerk uitgeleide zijn gedaan. Ook wordt er 

een lichtje voor hen aangestoken en ontvangen 

familieleden het gedachteniskruisje. Maar ook als u een 

nabestaande wilt herdenken die elders begraven of gecremeerd is dan is Allerzielen in ’t Licht 

een gelegenheid om met symbolen van licht, zang, stilte en zegening troost te vinden. 

Na de viering zal Pastoor Broeders op verzoek de 
graven zegenen. Ga in gesprek met elkaar op deze 
mooie, indrukwekkende plek. Waar en wanneer u 
ook afscheid moest nemen van uw geliefde, met het 
licht, de kracht van de stilte en het samenzijn op 
deze avond ontstaan vaak de mooiste contacten. 
Daarna wordt u uitgenodigd voor een kopje koffie, 
thee of warme chocolademelk om in het atrium van 
de kerk nog wat met elkaar na te praten en te delen. 
Van harte welkom!  
Pastoraatgroep van De Goede Herder 
 
 

SAMEN ONBEPERKT GELOVEN 
Wist u, dat er elke tweede zondag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) van 15.00 
tot 16.00 uur een oecumenische viering wordt gehouden voor mensen met een verstandelijke 
beperking in de Dorpskerk van Leiderdorp? Wist u, dat deze vieringen bekend zijn bij 
instellingen, maar dat ouders/verzorgers van thuiswonenden hiervan vaak niet op de hoogte 
zijn?Wist u, dat deze vieringen een feest zijn voor en met mensen met een verstandelijke 
beperking? Wist U, dat ook kinderen van deze diensten genieten? 
En dat wij ook zoveel kunnen leren van het samenzijn met mensen met een beperking? 
Daarom heeft de Stichting Samen Onbeperkt Geloven aan de Parochie HH. Petrus en Paulus 
en aan het Caritasfonds Leiden-Leiderdorp een oproep gestuurd met het verzoek om deze 
kerkdiensten/vieringen onder de aandacht te brengen bij onze parochianen. 
Mogelijk leeft u zelf in deze situatie of weet u een gezin, waar dit speelt. En bij wie het een 
welkome gelegenheid is  om met degene, die een verstandelijke beperking heeft, iedere 2de 
zondag van de maand een feestelijke viering mee te maken. Informatie kunt u verder vinden 
op www.samenonbeperktgeloven.nl 
Namens het Caritasfonds Leiden-Leiderdorp - Regina Krowinkel            
 

http://www.samenonbeperktgeloven.nl/

