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Openingslied, Zo ben Jij  

Refrein:  Vrede en licht,  een oneindig gezicht, zo ben Jij. 

Ons hart wordt geraakt, een nieuw leven ontwaakt, 

zo ben Jij. 

 

Als onze harten zijn verward, als onze ogen zijn verstard, 

breek ons dan open. Opdat wij zien, een flits misschien,  

van Jou, op wie wij hopen, van Jou, op wie wij hopen.  

Refrein 

 

Als onze moed is weggezakt, als onze geest is afgevlakt, 

breng ons tot leven. Opdat wij gaan, niet blijven staan, 

En wij Jou zien heel even, en wij Jou zien heel even.  

Refrein 

 

Als wij niet weten wie te zijn, alleen een onbestemde pijn, 

spreek ons dan tegen. Opdat wij zacht, dankzij jouw 

kracht, elkaar verstaan tot zegen, elkaar verstaan tot 

zegen.   

Refrein 

 

Begroeting en Openingswoord  

  

Vergevingsmoment  

Allen) Als we eerlijk zijn moeten we toegeven dat ons leven 

soms veraf staat van de woorden van Jezus.        

Daarom bidden we om vergeving. 

Arm en eenvoudig zijn, respect hebben voor elke medemens 

en meelevend omgaan met gekwetste mensen  

hier en ver weg, is niet altijd onze levenshouding.  

Daarom: Heer ontferm U over ons. 

V) Heer ontferm U over ons. 
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Allen) Van ganser harte elkaar vergeven en zachtmoedig 

met elke ander omgaan is niet altijd onze levenshouding. 

Daarom: Christus ontferm U over ons. 

V) Christus ontferm U over ons. 

 

Allen) Zuiver en oprecht zijn in onze bedoelingen,  

en  werken aan uw vrede op aarde  

is niet altijd wat wij doen..  

Daarom: Heer ontferm U over ons. 

V) Heer ontferm U over ons. 

 

V) God, vergeef ons ons gebrek aan inzet, en ons tekort aan 

geloof in uw vernieuwende kracht van de liefde. Amen 

 

Kyrie (uit Taize) 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. 

Christe, Christe eleison. Christe, Christe eleison. 

Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison.  

 

Lofzang, Bless the Lord my soul (uit Taize) 

Bless the Lord my soul 

and bless his holy Name 

Bless the Lord my soul 

Who leads me into life  

 

Openingsgebed    

Allen) Goede God, 

In dit uur vragen wij U om nieuwe inspiratie, 

om de kracht en vastberadenheid 

waarmee Uw Zoon de weg van uw verlangen ging. 

Mogen wij onze ogen gericht houden 
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op waar het werkelijk om gaat: 

om vrede en gerechtigheid voor allen, 

naar het voorbeeld van Jezus Messias, 

die met U en de heilige Geest leeft in eeuwigheid. Amen. 

 

Toelichting op de lezingen 

 

Eerste lezing uit Spreuken 31: 10-13, 19-20 en 30-31 

 

Tussenzang Adonai 

Adonai, blessi de Yu Nen 

Roos fu saron, 

Yu de so bun 

Tranga Gado, santa de Yu Nen 

Yu tranga anoe in rigeri ala se 

 

Adonai, geheiligd is uw Naam 

Roos van Saron, 

U bent zo goed 

Machtige God, heilig is Uw Naam 

Uw machtige hand regeert alle zeeën 

 

Tweede lezing komt uit een brief van Paulus aan de 

christenen van Thessalonicenzen 

 

Alleluja  

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja, 

 

Evangelielezing    Matteus 25: 14-25 

 

Acclamatie:  In the Lord I’ll be ever thankful (uit 

Taize) 
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In the Lord I'll be ever thankful, in the Lord I'll rejoice. 

Look to God, do not be afraid, 

Lift up your voices, the Lord is near; Lift up your voices the 

Lord is near.. 

 

Overweging 

 

Lied na de overweging, Take me as I am (uit Iona) 

Take, O take me as I am; 

summon out what I shall be; 

set your seal upon my heart and live in me 

 

Geloofsbelijdenis  

Ik wil geloven in een wereld 

waar het fijn is om te wonen: 

zonder ruzie, zonder verdriet. 

Ik wil geloven in een wereld, 

waarin iedereen vriend is met elkaar; 

een wereld, zoals God de VADER hem geschapen heeft. 

Ik wil geloven dat wij samen 

die wereld kunnen bouwen: 

een groene wereld met bomen en vlinders, 

met de zon en met lieve mensen, 

die doen zoals JEZUS deed. 

Ik wil geloven, dat God ons zal helpen met zijn GEEST, 

om te worden zoals zijn kinderen, 

waarvoor het echt niet zo moeilijk is 

om vriendelijk te zijn, om te helpen; 

om geluk te brengen aan de anderen. Amen 

 

Voorbeden 
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Acclamatie bij de voorbede 

Heer ontferm U (3x) 

 

Onze Vader 

 

Gebed om vrede van Franciscus van Assisi (1181-1226)  

Allen) Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.  

Laat mij liefde brengen waar haat heerst,  

laat mij vergeven wie mij beledigde,  

laat mij verzoenen wie in onmin leven,  

laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,  

laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,  

laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,  

laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,  

laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.  

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,  

niet begrepen te worden, maar te begrijpen,  

niet bemind te worden, maar te beminnen.  

Want het is toch door te geven, dat men ontvangt  

door te verliezen, dat men vindt  

door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart  

door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. 

Amen 

 

Wensen wij elkaar Vrede en alle goeds 

 

Collecte 

 

Lied bij de collecte, De kracht van uw liefde 

Heer ik kom tot U, 

neem mijn hart, verander mij. 
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Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 

Want Heer ik heb ontdekt,  

dat als ik aan uw voeten ben, 

trots en twijfel wijken, voor de kracht van uw liefde 

 

Refrein:  Houd mij vast, laat uw liefde stromen. 

Houd mij vast, heel dicht bij uw hart. 

Ik voel uw kracht, en stijg op als een arend. 

Dan zweef ik op de wind, gedragen door uw geest, 

en de kracht van uw liefde 

 

Heer ik kom tot U, 

neem mijn hart, verander mij. 

Als ik U ontmoet vind ik rust bij U. 

En Heer, leer mij uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 

en elke dag mag leven, door de kracht van uw liefde 

Refrein 

 

Mededelingen 

 

Slotwoord 

 

Zending en zegen 

 

Slotlied,  Eindeloos goed 

Eindeloos goed, heel dichtbij, 

een veilig huis, een haven voor mij, 

wie vraagt die krijgt, 

wie klopt doe je open, 

hoe dan ook: Jij zal er zijn. 

 

Refrein:  En al wat je vraagt: een plaats in mijn hart 



9 
 

en een pas in het spoor van die Ene. 

En al wat je vraagt: een plaats in ons hart 

en een pas in het spoor van die Ene. 

 

Eindeloos goed, altijd trouw, 

is God een vriend voor mij en voor jou, 

wie vlucht, verdwaalt 

wordt weer gevonden 

en als koningskind onthaald. 

Refrein 

 

Vol van liefde, vol van moed, 

gaf Hij zijn leven, eindeloos goed. 

Hij droeg zijn kruis voor jou en voor mij, 

brengt mensen aan de dood voorbij. 

Refrein 

 

Die Ene  

Eindeloos goed! 
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One Day 

De hier onder staande tekst is om (als u wilt) thuis te 

lezen.  

Het lied ‘One Day’ wordt gezongen door 3000 mensen van 

Arabische en Israëlische afkomst. 

‘One Day’ mogen we vertalen als ooit op een dag.  

Je zou kunnen zeggen dat het lied lijkt op de toespraak van 

Martin Luther King ‘ I Have a Dream’. In drie talen, Engels 

Hebreeuws en Arabisch zingen deze mensen over de hoop 

dat ooit op een dag geen oorlogen meer zullen zijn en hun 

kinderen zullen spelen. 

Op een dag zullen we allemaal vrij zijn. 

Moge dit lied u hoop geven op een nieuwe wereld en een 

nieuwe aarde.  U kunt het op internet vinden.   

 

 

One Day by Matthew Paul Miller 

Soms lig ik onder de maan 

En dank God dat ik adem  

Dan bid ik: ‘Neem me niet snel weg  

want ik ben hier met een reden’ 

 

Soms verdrink ik in mijn tranen  

Maar ik laat mij er nooit onder krijgen  

Dus als er negativiteit om mij heen is 

Weet ik dat het op een dag allemaal zal veranderen, want… 

   

Mijn hele leven heb ik erop gewacht  

Heb ik ervoor gebeden, dat de mensen zeggen 

Dat we niet meer willen vechten 

Dat er geen oorlogen meer zullen zijn, en onze kinderen 

zullen spelen  
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Refrein: Op een dag, op een dag 

 

Het gaat niet om winnen of verliezen  

Omdat we allemaal verliezen als ze de zielen van 

onschuldigen voeden met bloeddoordrenkt plaveisel 

Blijf in beweging, ook al blijven de wateren razen 

 

In deze wanorde (chaos) kun je verdwalen,  

Het zou je tot waanzin kunnen drijven  

Maar laat je er niet door afschrikken, absoluut niet 

 

Soms verdrink ik in mijn tranen (ik verdrink)  

Maar ik laat me er nooit onder krijgen  

Dus als er negativiteit om mij heen is 

Weet ik dat het op een dag allemaal zal veranderen, want 

 

Mijn hele leven heb ik erop gewacht 

Heb ik ervoor gebeden, dat de mensen zeggen 

Dat we niet meer willen vechten 

Dat er geen oorlogen meer zullen zijn, en onze kinderen 

zullen spelen 

  

Refrein: Op een dag, op een dag 

 

Op een dag zal dit allemaal veranderen, behandel mensen 

als gelijken  

Stop met het geweld, weg met de haat 

Op een dag zullen we allemaal vrij zijn en er trots op zijn  

Om onder dezelfde zon te leven, terwijl we 

vrijheidsliederen zingen zoals 

Wah-yo (op een dag, op een dag  
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Mijn hele leven heb ik erop gewacht  

Heb ik ervoor gebeden, dat de mensen zeggen 

Dat we niet meer willen vechten  

Dat er geen oorlogen meer zullen zijn, en onze kinderen 

zullen spelen. 

 

Refrein: Op een dag, op een dag 

 

 
 
 


