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Openingslied  GvL 424, De Heer is waarlijk opgestaan 

 

Begroeting en Kruisteken 

 

Openingswoord  

 

Gebed om vergeving 

V)  Heer, onze God, 

 wij zijn geroepen om verantwoordelijkheid  

 te dragen voor uw schepping, 

 om mensen te doen groeien 

 naar uw beeld en gelijkenis. 

 Vergeef ons voor de momenten 

 waarin wij die opdracht  

 niet hebben verstaan. 

A) Heer, ontferm u. 

 

V) Heer, onze God, 

 in uw Zoon hebt U zich geopenbaard 

 en bekendgemaakt als een God 

 die grenzen doet vervagen 

 en die geen voorkeur heeft 

 van de een boven de ander. 

 Vergeef ons voor de momenten 

 waarin wij dit niet hebben willen horen. 

A) Christus, ontferm U. 

 

V. Heer, onze God,  

 uw Geest doet ons beseffen 

 dat wij in het spoor van uw Zoon moeten gaan,  

 om te verkondigen dat liefde sterker is dan haat. 

 Vergeef ons voor die momenten 

 dat wij dit niet hebben gedaan. 

A) Heer, ontferm U. 
 



 
V)   Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  

 onze zonden vergeven  

 en ons geleiden tot het eeuwig leven.  

 Amen 

 

Glorialied  Lof zij God in de hoogste troon 

Lof zij God in de hoogste troon, 

lof zij zijn eengeboren Zoon, 

die voor ons droeg der zonde loon. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Des morgens op de derde dag, 

toen voor het graf de steen nog lag, 

verrees de Heer op Gods gezag. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

De engel sprak: Houdt moed, vreest niet, 

ik ken de bron van uw verdriet: 

gij zoekt uw Heer, Hij is hier niet. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Nu bidden wij U, Zoon van God, 

omdat Gij opstond uit de dood, 

geef ons nu uw genade groot, 

halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Opdat wij, vrolijk en bevrijd, 

lofzingen in der eeuwigheid 

uw lieve naam gebenedijd. 

Halleluja, halleluja, halleluja! 

 

Openingsgebed   

Goede God, aan het begin van deze viering vragen wij U: 

Trek met ons mee,  



net als bij de Emmaüsgangers. 

Geef ook ons uw tekenen van aanwezigheid. 

Doe ons hart branden,  

open onze ogen en oren. 

Laat ook ons hart vol van U zijn. 

Laat ons uw voorbeeld kunnen volgen. 

Laat ons uw woord handen en voeten geven 

Laat ons uw Woord de wereld indragen, 

ten dienste van anderen. 

Doordring ons van uw liefde voor mensen, 

En laat ons in woord en daad, vrede brengen  

elke dag opnieuw. 

Amen 

 

Lied voor de lezingen  GvL 612, Heer Jezus om uw woord 

 

Eerste lezing Handelingen 4, 32-35 

 

Antwoordpsalm  GvL Psalm 118 I  

 

Tweede lezing  1 Johannes 5, 1-6 

 

Het koor zingt  Halleluja  

Omdat gij Mij gezien hebt, Tomas, gelooft ge. 

Zalig zij die niet zien en toch geloven.  

 

Evangelielezing  Johannes 20, 19-31 

 

Acclamatie na Evangelie  Heer wij hoorden Uw Woord 

Heer wij hoorden uw Woord  

en wij dragen het voort 

De wereld in. 

 

Overweging 



Orgelspel 

 

Lied na de overweging  GvL 441, Het lied van de eerste der 

mensen 

 

Geloofsbelijdenis 

V) Ik geloof in een God, 

 die opkomt voor armen en verdrukten; 

 die mee lijdt aan het onrecht, 

 dat zijn kinderen wordt aangedaan; 

 die niet zal rusten, nu niet en nooit niet, 

 zolang er nog ergens  

 ongerechtigheid heerst. 

A) Ik geloof in Jezus, 

 de vriend van de kleinen. 

 Uitgestotenen en ontrechten 

 nam Hij op in de kring; 

 die ons blijft oproepen Hem te volgen; 

 en in Zijn naam datzelfde te doen. 

V) Ik geloof in de Geest van liefde en vrijheid, 

 die Jezus bezielde, van binnenuit; 

 die ons wil beroeren,  

 niet stil af te wachten, 

 maar mee te doen waar dat maar kan. 

A) Ik geloof in een kerk 

 die vecht tegen onrecht; 

 die stem geeft aan wie niet wordt gehoord; 

 die kiest voor de zwakken, 

 de sterken vermaant, 

 totdat Gods liefde  

 heel deze aarde bewoont. 

V) Ik geloof in het leven; 



 de goedheid in mensen,   

 die niet ophouden zal bij de dood; 

 die grenzen doorbreekt 

 en eeuwig zal duren, 

 totdat wij thuis zullen zijn bij God. 

A) Amen 

 

Voorbeden met acclamatie  GvL uit psalm 23 III, Mijn herder is 

de Heer 

Want mijn Herder is de Heer: nooit zal er mij iets ontbreken.  

 

Onze Vader gezongen (naar Rimsky Korsakov) 

 

 

 
  



Dromen over vrede  (van Margreet Spoelstra) 

Laten we vrede dromen 

alsof oorlog niet bestaat 

en er nergens doden vallen, 

nergens iemand, iemand haat. 

Laten we de stilte dromen 

harde woorden niet verstaan, 

alsof haast en drukte wijken, 

er geen straaljagers bestaan. 

 

Laten we de ruimte dromen 

brede stranden, wijde zee, 

verre luchten, velden bloemen, 

en de wind brengt toekomst mee. 

 

Laten we de liefde dromen 

warm en sterk en licht en zacht. 

Laat de liefde in ons komen 

bij ons blijven, dag en nacht. 

 

God van mensen, geef ons kracht 

waar te maken waar wij van dromen. 

 

Lied bij de vredeswens  The peace of the earth  

The peace of the earth be with you,  

the peace of the heavens too; 

the peace of the rivers be with you, the peace of the oceans too. 

Deep peace falling over you, God's peace growing in you. 

 

Vertaling; De vrede van de aarde en de hemel zij geheel met jou; 

de vrede van rivieren en de zeeën, moge die zijn met jou. 

Gods vrede kome over jou. 

God vrede groeie in jou. 

 



Collecte - orgelspel 

 

Mededelingen - Slotwoord 

 

Slotgebed en zegenbede               

V) God van Hemel en aarde, 

 U bent midden onder ons gekomen 

 in Jezus uw verrezen Zoon. 

 U wilt overal aanwezig zijn 

 waar wij mensen U zoeken. 

A) Hier waren wij op zoek naar houvast, 

 naar steun en kracht. 

Hier waren wij om U te vinden, 

V) Wij danken U dat wij ons  

 mochten warmen aan uw licht, 

      dat wij al iets van uw vrede mochten ervaren  

      dat wij uw stem konden horen 

 in de oude verhalen, hier verteld. 

A)   Wij danken U, God, 

 dat wij door hier samen te bidden en te zingen 

 uw aanwezigheid mochten vermoeden. 

 Helpt ons om uw weg te gaan. 

V) Trek met ons mee, God, 

 waarheen onze wegen ons brengen 

 en zegen ons tot in lengte van dagen. 

 In de Naam van de Vader 

 en de Zoon en de heilige Geest, 

A) Amen 

 

Slotlied  GvL 532, U zij de Glorie 

 


