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 De Goede Herder  – 9 juni 2024 

      10e zondag door het jaar B 

      Voorganger – Kapelaan  Huntjens 

      Zang – Dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles – pianiste: Ana Pereira 

      Misgezangen –  Thomasmis van Jan Raas 

      ----------------------------------------------------------------------- 
 

     Opening – De dag gaat open voor het woord des Heren -  584 

 

     Woord van welkom     - allen gaan zitten. 

 

     Bede om ontferming – Heer, ontferm U, Heer  ontferm U -  229 

 

     Lofzang – Eer aan God in den hoge - 239 

 

     Gebed 

     

     Eerste lezing – Genesis 3, 9 - 15 

 

     Tussenzang – Uit de diepte roep ik tot U, o Heer  

 

     Uit de diepte roep ik tot U, o Heer. Heer, luister naar mijn stem. 

     Wil toch met aandacht horen naar de woorden van mijn smeken. 

 

     Heer, o Heer, wie houdt er stand als U zonden blijft gedenken? 

     Maar bij U is vergeving. Daarom durft mijn hart U zoeken. 

 

    Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord wil ik vertrouwen. 

    Israël ziet uit naar Hem, meer dan wachters in de nacht 

    verlangen naar de morgen. 

 

    Steeds opnieuw barmhartig is de Heer, overvloedig zijn genade. 

    Hij is het die Israël redden zal, bevrijden uit zijn zonden. 

 

    

     2e lezing – 2 Korintiërs 4, 13 – 5, 
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     Acclamatie Evangelie – Halleluja, halleluja – Als iemand - 241 

  

      Evangelielezing – Marcus 3, 20 - 35 

 

      Acclamatie – Heer, wij hoorden Uw woord en wij dragen het voort, de  

      wereld in.  

 

      Overdenking – stilte/orgelspel 
 

      Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God -  273 

   

      Acclamatie op de voorbeden – Heer, luister naar ons 

       
        

      Bereiding gaven – Die chaos schiep tot mensenland -  593 

       
      Dankgebed –  Heilig, heilig, heilig de Heer - 299 

 

      Eucharistisch gebed – 730 

 

      Acclamatie –  Als wij dan eten van dit brood – 304 

  

 Onze Vader  -  Rimski Korsakov 

    



                                                                                                                                               

 3 

     

 
 

 

      Pr. Verlos ons Heer, …. 

      

      
 

 

     Vredeswens  - Lam Gods, dat wegneemt de zonder wereld - 339 

 

     Na de communie – Gijzelf zijt, Heer , het levend Brood 

 

     Gij zelf zijt Heer, het levend brood gebroken voor ons heil. 

     De band die ons tezamen houdt. Gij, die verrezen zijt. 
 

     Die nacht dat Hij verraden werd, brak Hij het brood en zei: 

     “Eet allen van dit brood, het is mijn lichaam voor ons heil”. 

 

     “Ik ben het Brood dat leven geeft aan wie in Mij gelooft. 

      Ik doe hem opstaan uit de dood, wanneer ik wederkeer.” 

 

      Allen: Wij delen thans hetzelfde brood, tot opbouw van de Kerk. 

      `t Geloof dat ons tot eenheid brengt in de verrezen Heer. 

 

      Gij zelf zijt,  Heer, het levend brood gebroken voor ons heil. 

      De band die ons tezamen houdt. Gij, die verrezen zijt. 
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      Gebed –  

 

      Mededelingen –      

      Zegen –  gesproken 

 

      Slotzang – O zing voor de Heer –  

 

      O zing voor de Heer, al wat Hem behoort. 

      O zing Hem ter eer, het scheppende woord. 

      Zing maan met je luister en zon met je pracht 

      En zing schemerduister en zing grote nacht. 

 

      En aarde zing mee voor Hem die je schiep, 

      En zing, wijde zee, het lied uit je diep. 

      En bergen en dalen en grasland en grot: 

      Zingt honderden talen en wijzen voor God. 

      

      En mens, jij vooral, laat horen jouw stem, 

      Zing met het heelal je loflied voor Hem. 

      De ziel, jou gegeven bestaat voor zijn eer,   

      Dus zing voor je leven, o zing voor je Heer.     

 

      

 

 

 

Het Dames- en Herenkoor van De Goede Herder 

zoekt nieuwe leden! 

Sfeer proeven en een keer mee repeteren?  

Van harte welkom op woensdagavond  

om 20.00 uur in de kerk.  


