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 De Goede Herder  – 30 juni 2024 

      13e zondag door het jaar B 

      Voorganger – kapelaan Huntjens 

      Zang – Dames- en herenkoor o.l.v. Ans Bulles – organist Jorge Silva 

      Misgezangen –  Missa Te Deum Laudamus van Perosi 

      ----------------------------------------------------------------------- 
 

     Opening –- Wie in de schaduw Gods mag wonen -  651 

 

     Begroeting – Wij gaan zitten      

 

     Bede om ontferming – Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison 

 

     Lofzang – Gloria in excelsis Deo 

 

     Gebed 

     

     Eerste lezing – Wijsheid 1, 13 – 15; 2, 23 - 24 

 

     Tussenzang – De Heer is voor wie Hem aanroept, nabij -  145 II 

    

     2e lezing – 2 Korintiërs 8, , 7 – 9. 13. 15 

 

     Acclamatie Evangelie – Halleluja, halleluja – voor refrein, zie 246 

 

      Uw woord is waarheid Heer, wijd ons U toe aan de waarheid, Halleluja 

  

      Evangelielezing – Marcus 5, 21- 43 (of: 21 – 24. 35b – 43) 

 

      Acclamatie – Heer, wij hoorden Uw woord en wij dragen het voort, de  

      wereld in.  

 

      Overdenking – stilte/orgelspel 
 

      Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God – gesproken - 722 
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     Acclamatie op de voorbeden – Wie dan wel 
 

       
           

      Bereiding gaven – Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God – 

                                                    Tekst van verzen - 528 

       
      Dankgebed –  Sanctus 

 

      Eucharistisch gebed – 730 

 

      Acclamatie –  Heer Jezus. Wij verkondigen uw dood – 307 
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  Onze Vader  -  Rimski Korsakov 

 

       
            

      
 

      Pr. Verlos ons Heer, …. 

      

      
 

     Vredeswens  - Agnus Dei 

 

     Na de communie – Gij zijt gezegend om wat leeft 

 

     Gij zijt gezegend om wat leeft, gevormd uit aarde door uw hand, 

     Aan wie Gij licht en adem geeft om vrij te wonen in uw land. 

 

     Gij reikt ons brood, een beker wijn. Is het de oogst van ons gezwoeg?     

     Het zullen toch uw gaven zijn om van te delen, steeds genoeg. 

 

     Wij dragen aan wat Gij ons schenkt, ontvangen uit Uw milde hand, 

     Waarmee Gij ieder mens gedenkt, die zorgzaam hoedt Uw toekomstland 
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     Maak het voor ons tot levend brood, dat honger stilt, de zwakken voedt, 

     Nieuw leven geeft voorbij de dood tot in uw licht, gezocht, vermoed. 

 

     Maak het voor ons tot bron van kracht, die leven geeft om op te staan 

     Uit dood, verderf, om ongedacht als nieuwe mens uw weg te gaan. 

 

      Gebed –  

 

      Mededelingen –      

 

      Zegen –  gesproken 

 

      Slotzang – De steppe zal bloeien -  591 

      


