
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

NIEUWSBRIEF PAROCHIEKERN DE GOEDE HERDER 

Zondag 21 september 2025 – nr. 72 

Secretariaat parochiekern De Goede Herder 
Telefoon: 071-5411510 – Email: degoedeherder@yahoo.com 
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude 
 
Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er 
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.  
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:  
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over 
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken. 
Bellen of mailen kan natuurlijk ook. 
 
Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor 

uitvaarten en te voorziene ziekenzalving). 

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 – jhsmithpr@gmail.com 

Bankrekeningnummers:  
Voor kerkbijdrage:  NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder 
Voor giften en misintenties:  NL08 RABO 0375 3053 27 (o.v.v. doel)  
  
Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl  
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl     
            

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst – hulst.zw@gmail.com  

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman – ath.bouwman@gmail.com          

VIERINGENROOSTER   
 

Zondag 21 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenmiddenkoor. 

Celebrant: Pastor Jaap van der Bie. 

Woensdag 24 september 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Corry Boin. Na de viering: Herdershof. 

Zondag 28 september 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor. 

Celebrant: Kapelaan Daan Huntjens. 

Woensdag 1 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed. 

Voorganger: Heleen Brouwer. Na de viering: Herdershof. 

Zondag 5 oktober 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Kinderkoor en leden van het 

Tienerkoor. Gezinsviering met Kinderwoorddienst en Crèche. 

Celebrant: Pastoor Jeroen Smith. 

Woensdag 8 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering van Woord en Gebed.  

Voorganger: Machteld Duijn. Na de viering: Herdershof. 

Zondag 12 oktober 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames en Herenkoor 

Voorganger: Leo Koot o.f.s. 

Woensdag 15 oktober 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering. 

Celebrant: Pastoor Jeroen Smith. Na de viering: Herdershof. 
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COLLECTEN 

In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de 

vieringen de volgende contante bedragen op: 

Zondag 31 augustus               € 180,- 

Zondag 7 september     € 226,- 

Zondag 14 september    € 266,- 

Het komt steeds vaker voor dat parochianen geen contant geld (meer) op zak hebben voor de 

collecte of om een kaarsje op te steken. In dat geval kunt u nu gebruik maken van de QR-

codes die u vindt in het liturgieboekje en bij de kaarsen. Beheercommissie  De Goede Herder 

 

OKTOBER WERELDMISSIEMAAND - Thema: Missionarissen van Hoop 

Het eerste weekend in de Wereldmissiemaand, van  4 en 5 oktober, de  Wereldmissiedag 

voor de kinderen. Over de hele wereld denken kinderen aan hun leeftijdsgenootjes, die in 

moeilijke omstandigheden moeten leven. Denk maar aan de kinderen in Myanmar, die moeten 

vluchten voor bombardementen, plundering en moeten zien te overleven in 

vluchtelingenkampen. 

Op Missiezondag, 19 oktober, wordt over de hele wereld in de Katholieke Kerk 

gecollecteerd. Dit jaar voor het Pastorale werk in Myanmar. Want de Katholieke Kerk 

ondersteunt Bisschop Celso Ho Shwe, zuster Regina Htoo Htoo en al die andere missionarissen 

van Hoop. De Bisschop verblijft ook in een vluchtelingenkamp en trekt van kamp naar kamp, 

zorgt voor het allernoodzakelijkste en temidden van chaos en geweld  geeft hij de mensen 

moed en hoop. Hij maakt zich zorgen om de kinderen, die al jaren geen onderwijs krijgen.  De 

kerk zorgt voor informeel onderwijs, waardoor ze een basisvorming krijgen. Maar erkende 

diploma’s krijgen de kinderen 

niet.  Wat moet er met hun 

toekomst? De zusters hebben 

voor meisjes een 

vormingscentrum opgericht, 

waar ze een beroepsopleiding 

krijgen. Meisjes, die ervaringen 

van geweld, vlucht en gemis 

met zich meedragen. 

Sommigen hebben amper 

contact met hun familie. Zuster 

Regina helpt hen om met 

scheiding en onzekerheid om 

te gaan. 

De Kerk laat hen niet in de steek. Aan ons de oproep om het Pastorale werk van Bisschop 

Celso Ho Shwe en van de zusters van de Missionary Servants of the Blessed Sacrament te 

steunen met onze bijdrage aan de collecte op 19 oktober 2025. Of stort uw bijdrage op NL 65 

INGB 0000 0015 66 t.n.v. Missio Wereldmissiemaand. 

Werkgroep MOV/Diaconie De Goede Herder  



VREDESONTMOETING 

Op zondag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, wordt er ook in Leiden op het 

Stadhuisplein van 16.00 tot 17.00 uur een Vredesontmoeting gehouden. De Bakkerij – 

Ambassade van Vrede – organiseert deze bijeenkomst onder het motto van PAX “Niets doen 

is geen optie”. Deze Vredeswake/ontmoeting wordt al vanaf 2008 in Leiden gehouden. 

Initiatiefnemers waren leden van de MOV van de Lam Gods, de Petrus, de Joseph en de 

Hartebrug. Met de V van Vrede vonden zij, dat we hieraan aandacht moesten besteden. Ook 

in Leiden. 17 jaar later is het nog steeds nodig, dat wij – parochianen van de HH. Petrus en 

Paulus – opstaan en getuigen van onze inzet om vrede te bewerkstelligen – dichtbij  en ver 

weg. Komt u ook? Of zoek een vredesactiviteit bij u in de buurt. In scholen, buurthuizen, 

kerken of elders kunt u terecht. Op www.debakkerijleiden.nl kunt de mogelijkheden vinden.  

Namens het Parochieel Diaconaal Beraad - Regina Krowinkel 

GESPREKSAVONDEN IN DE GOEDE HERDER 

In oktober en november organiseren we in de Parochiekern De Goede Herder twee nieuwe 
gespreksgroepen van vier avonden in de sacristie.  
We nodigen je uit om samen te ontdekken wat voor jou van waarde is en om stil te staan bij 
vragen die ons allemaal raken. Deze avonden bieden ruimte voor ontmoeting, verdieping en 
het delenvan verhalen uit het dagelijks leven. Juist als je niet vaak betrokken bent bij de 
parochie nodigen we je uit! 
 
Rouw en Verlies 
We bieden serie van vier bijeenkomsten rondom het 
thema ‘rouw en verlies’.  
Wanneer de weg moeilijk is, is het fijn met als iemand 
een schouder biedt of een luisterend oor. Laten we 
naar elkaar luisteren hoe het is om te gaan met het 
verlies van een partner, vriend, werk of wat je 
dierbaar is. 
 
Het Levenshuis 

De tweede serie van vier bijeenkomsten is rondom het 
thema ‘mijn levenshuis’.  
Samen gaan we in een open en gastvrije sfeer in 
gesprek over wat ons leven vormgeeft, waar we ons 
thuis voelen en wat ons fundament is. 
We werken met René Diekstra’s model van het 'huis van 
je leven', dat bestaat uit vijf kamers: werk, gezondheid, 
vrije tijd, relaties en zingeving. Samen bekijken we hoe 
deze onderdelen zich tot elkaar verhouden en of er 
balans is. Iedereen die nieuwsgierig is, stil wil staan bij 

de eigen levensweg of graag ervaringen deelt, is van harte welkom! 
 
De begeleiding 
Jeaneke van der Hulst verzorgt bijeenkomsten over rouw en verlies. Zij is werkzaam geweest 
als palliatieve verpleegkundige. Jeaneke is lid van onze Pastoraatgroep. 
De samenkomsten over het Levenshuis verzorgt Frans Kerklaan. Hij was aalmoezenier bij 
defensie en onder meer werkzaam als trainer op het militair vormingscentrum. Frans is lid van 
onze Beheercommissie. 
Aanmelden kan bij het secretariaat, bij Jeaneke of bij Frans (ook voor meer informatie!) 

http://www.debakkerijleiden.nl/


TERUGBLIK OP DE PAROCHIESTARTDAG 

Het weekend van 14 en 15 september begon op zaterdag met de Open Monumentendag. In 

alle vroegte waren de voorbereidingen gedaan: de vlaggen en flyers kregen een zichtbare 

plaats, in het atrium stonden de koffiekopjes in het gelid, een PowerPointpresentatie werd 

opgestart, fotoboeken uitgestald. In de kerk stonden twee oude kazuifels ter bezichtiging, 

waarvan later met name het exemplaar van de Stille Omgang, met aan de rugzijde het wapen 

van Amsterdam, veel aandacht trok. In de loop van de zaterdag wist een flink aantal bezoekers 

onze mooie kerk te vinden. Men kreeg indien gewenst een toelichting of een antwoord op 

vragen door Riet, Ria, Freek, Chris, Cor of Gerard. 

De zondagse Eucharistieviering werd opgeluisterd door een groot koor met zangers van ons 

Dames- en Herenkoor en ons Jongerenmiddenkoor. Op deze zondag van Kruisverheffing wist 

pastoor Smith mooie bruggen te slaan tussen enerzijds de start voor velen na de zomerperiode 

en de betekenis van het Kruis van Christus. Aan het eind van de viering vroeg de pastoor aan 

Angela van Eyk – 

Verhoosel om vanuit 

het koor naar voren te 

komen. Met warme 

woorden schetste hij de 

betekenis van Edylien 

Verhoosel, de moeder 

van Angela, voor onze 

parochiegemeenschap. 

De laatste kaars die 

Edylien in 2024 maakte 

werd vervolgens aan 

Angela overhandigd. 

Een emotioneel maar 

ook heel mooi moment! 

Na de viering werden koffie en thee vergezeld van een keur aan heerlijke “baksels”, door 

parochianen vervaardigd en aangedragen. Men liet zich dit goed smaken! De korte maar fraai 

gemaakte Parochiefilm werd daarna getoond, met daarin veel momenten van herkenning. Ook 

was er aandacht voor de recent gepresenteerde Parochie-app. In de kerk staat een banner 

met informatie daarover. Een aanrader voor uw smartphone! 



Het “klapstuk” van de ochtend was ongetwijfeld de Goede Herder Bingo, met veel elan en 

enthousiasme gepresenteerd door Stephanie Jägel. Er werd zeer aandachtig geluisterd en 

aangekruisd wanneer allerlei katholieke namen en begrippen voorbij kwamen: van Paus Leo 

tot de Heilige Carlo Acutis en van Allerzielen tot Kerstmis. De prachtige prijzen vlogen weg!  

En tenslotte was er voor ieder, naast een drankje, nog een heerlijk broodje kroket!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCHEPPINGSPERIODE 

Elk jaar vieren christenen over de hele wereld de 

Scheppingsperiode. Deze loopt van 1 september t/m 

het feest van de H. Franciscus van Assisi op 4 oktober 

(in onze Petrus-en-Paulus-parochie t/m zondag 5 

oktober). Wij danken en prijzen God de Schepper, 

erkennen onze schuld en zetten ons extra in voor de 

natuur. 

De werkgroep Laudato Si’ van de HH.PP.-parochie 

heeft een programma van activiteiten in elkaar gezet. 

Ook de activiteiten van de Orde van Franciscaanse 

Seculieren (OFS), zoals de korenmiddag in de Goede 

Herderkerk die zij op 20 september organiseren, zijn 

daarin  opgenomen. Dit boeiende evenement is om te 

vieren dat 800 jaar geleden Franciscus van Assisi het Zonnelied heeft geschreven. We gaan 

samen deze lofzang zingen en er is ook een koor dat in het Italiaans gaat zingen! Professor 

Willem Marie Speelman zal de nodige toelichting geven op de zangkunst van de aanwezigen. 

Dit vindt plaats van 14.00 tot 16.00 uur in de Goede Herderkerk. 

21-28 september is de Vredesweek, met op zondag 21 

september de Vredesontmoeting op het Stadhuisplein in 

Leiden om 16.00 uur en op zondag 28 september een 

oecumenische viering in de kerk van Maria Middelares (bij 

de Haagsche Schouw). 

Op zaterdag 4 oktober is de Franciscusmiddag met de Orde 

van Franciscaanse Seculieren in de Hartebrugkerk. Vanaf 

13.00 uur Open kerk. Om 15.00 uur de Dierenzegen en om 

16.00 uur een Vesperviering met het koor van de Maria 

Middelares. 

Op zondag 5 oktober is om 11.15 uur een Franciscusviering 

in de Hartebrugkerk met een zonnebloemprocessie en 

Franciscusliederen, gezongen door het Hartebrugkoor. 

Celebrant is pater Thijs Moons o.f.m. Conv. 

Victoria Twist, werkgroep Laudato Si’, Petrus-en-Paulusparochie, regio Leiden. 

KUNSTROUTE ZOETERWOUDE 

Op zaterdag 20 en zondag 21 september vindt de driejaarlijkse 

Kunstroute van Zoeterwoude plaats. Deze Kunstroute staat in 

het teken van Verbinding. U kunt 26 locaties bezoeken (liefst 

op de fiets!) en verschillende technieken en kunstvormen 

bewonderen, vaak bij de kunstenaars thuis. In het atrium van 

de Goede Herderkerk exposeren Kees van Diemen, Marjolein 

Bemelmans, Jantien Derks en Jeaneke van der Hulst. Zij laten 

zien wat “Verbinding” in hun werk en op deze specifieke plek 

betekent. Routebeschrijvingen zijn in het atrium aanwezig; een 

mooi startpunt dus voor een veelzijdige fietstocht door het 

Groene Hart! Van harte aanbevolen!  


