Allerzielen in het Licht, 2 november 2025

Preek, Frans Kerklaan

Broeders en zusters,

De dood overkomt ons allemaal en nergens laat die zich zo voelen als bij de dood van een
geliefde. Om hen te gedenken en in ere te houden, komen wij hier vanavond bijeen.
Allerzielen is een van de oudste tradities van de kerk. Wij staan in een lange rij van mensen,
die hun geliefden in het licht willen zetten.

U heeft vast allemaal een verschillende reden om hier te komen. Maar er is een gemene deler,
één ding dat ons bindt: de overledene was en is bijzonder voor ons. Hij of zij was onze
geliefde. We herinneren hem als vader, haar als moeder, het was een goede vriendin, de
buurman, die veel betekend heeft, de huisarts, bij wie je met meer dan je medische problemen
terecht kon. Zij waren bijzonder voor ons. We hebben zoveel herinneringen aan hen.

Die herinnering blijft. Zulke herinneringen aan de overledene kunnen op allerlei momenten
terugkomen. Als je een foto terugvindt waar je hem niet verwacht had. Door een geluid dat je
hoort dat zo vertrouwd voorkomt, door een geur, die je opeens ruikt. Doordat je hem of haar
opeens denkt te herkennen in iemand anders, doordat je bewust ernaar op zoek gaat. Er is
zoveel dat je aan die ander kan herinneren. Misschien het meest in de momenten van gemis.

De herinnering blijft. Dat is zo. Maar ikzelf denk dat het dieper gaat. De liefde die je voor
iemand voelt, de genegenheid; die liefde, die sterft niet. Die liefde blijft ook, die kan zich
verdiepen, ja, groeien. De relatie die je met iemand hebt, stopt niet met de dood. Die relatie
gaat door en kan zelfs groeien.

Als kind kun je soms je ouders beter begrijpen als je ouder wordt en zelf kinderen hebt
gekregen. De zoon die het als puber zo moeilijk had met zijn vader, kan als hij zelf vader is
geworden, denken: Pa, jouw houding van toen, begrijp ik nu veel beter. De dochter kan
denken: Wat jij toen deed, dat doe ik nu ook. Stef Bos, de zanger, heeft er een mooi lied over
geschreven, met de ontroerende zin: (Ik ben misschien geworden wat jij helemaal niet
wou.)... maar papa, ik lijk steeds meer op jou.

We kunnen als kind terugblikken en denken: je hebt me zoveel liefde meegegeven, en
daardoor kan ik die liefde nu zelf ook weer doorgeven. De priester Henri Nouwen zei: ‘Onze
liefde is de goddelijke en dus onverwoestbare kern van ons bestaan. Die liefde is blijvend
en zal vruchtbaar blijven van generatie op generatie’. Daar verandert de dood niets aan.

Die liefde is blijvend en zal vruchtbaar blijven. Met de dood eindigt de liefde niet. In het
bijzonder geldt dat als je jaren, misschien wel tientallen jaren een relatie met elkaar hebt
gehad. Met elkaar getrouwd bent geweest. Samen lief en leed met elkaar hebt gedeeld. Het is
niet gek als je dan nog steeds de aanwezigheid van je beminde voelt.

Vaak zeggen mensen dat ze nog altijd ini gesprek gaan met hun overleden geliefde. Dat ze bij
de partner te rade gaan bij moeilijke beslissingen. Dat ze de stem in hun hoofd horen en daar
troost in vinden. Dat is heel natuurlijk als je zo lang samen bent geweest.

De herinnering blijft, de relatie en liefde gaan door.



Als gelovigen willen we nog een stap verder gaan. We zien God als de bron van leven. We
komen uit Hem en keren terug naar zijn liefde. We hopen en vertrouwen erop dat we in Hem
voortleven. Hoe? Dat onttrekt zich aan onze menselijke waarneming. Daar hebben we alleen
taal voor. We maken ons beelden.

Sint Augustinus, die in de vierde eeuw leefde, schreef een brief aan de kloosterzuster Sapida,
wier broer kort daarvoor was gestorven. Daarin laat Augustinus de overledene troostende
woorden tot Sapida spreken:

‘De dood is niets. Ik ben slechts naar de andere kant. Ik ben mezelf, jij bent jezelf. Wat
we voor elkaar waren, zijn we nog altijd’. En even verder: ‘Nee, ik ben niet ver, juist aan
de andere kant van de weg. Zie je, alles is goed. Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en
er de tederheid terugvinden.’

Een prachtig beeld: ‘aan de andere kant van de weg’. We hebben elkaar niet verloren, we
kunnen elkaar bijna zien. ‘Je zult mijn hart opnieuw ontdekken’.

Ook in de bijbel vinden we beelden van een leven bij God. In de evangelielezing van vandaag
gebruikt Jezus het beeld van een huis. Het huis van zijn vader en hij zegt: ‘In het huis van
mijn vader zijn vele kamers.” En hij gaat er zelfs heen om plek voor ons te maken. Die vele
kamers, dat vind ik mooi. Niet één zaal, waar iedereen in moet. Iedereen moet dan hetzelfde
zijn. Maar vele kamers, voor de vele soorten mensen die wij zijn, met onze eigen sterke en
zwakke punten. Vele kamers voor de veelvormigheid van ons mensen. Er is ruimte voor
iedereen. En we mogen er ook op vertrouwen en hopen, dat God daar ook ruimte vindt voor
hen die ons zo dierbaar waren.

Straks gaan we naar buiten en vragen om Gods zegen bij het graf van uw geliefden. Het is een
teken van hoop. Vandaag, op Allerzielen, plaatsen wij onze overledenen in het licht. We
koesteren de herinnering die we aan hen hebben, geloven in de nog altijd aanwezige liefde die
wij voor hen voelen en die kan groeien. En we hebben de hoop en het vertrouwen dat zij hun
plek hebben in het huis van God.



