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Secretariaat parochiekern De Goede Herder
Telefoon: 071-5411510 - Email: degoedeherder@yahoo.com
Adres: Hoge Rijndijk 18, 2382 AS te Zoeterwoude

Op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend (9:00-12:00 uur) is er
altijd iemand aanwezig om u te woord te staan.
Tinie, Anne, Riet en Nettie staan dan voor u klaar voor alle vragen:
voor opgave van misintenties, adreswijziging, inschrijving in de parochie en afspraken over
sacramentele bediening. Ook kunt u dan in de kerk een kaarsje aansteken.

KERSTVIERINGEN
‘ IN DE GOEDE HERDERKERK

Zondag 14 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenmiddenkoor.
3¢ zondag van de Advent. Kindernevendienst. Celebrant: Kapelaan Daan Huntjens.

Zondag 14 december 15.30 uur Lessons and Carols: Kerstconcert door het Projectkoor onder
leiding van Ans Bulles met begeleiding op het orgel door Jorge Silva.

Woensdag 17 december 10.00 uur Woensdagochtendviering. Eucharistieviering.
Celebrant: Pastoor Jeroen Smith. Na de viering: Herdershof.

Zondag 21 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Dames- en Herenkoor.
4¢ zondag van de Advent. Kindernevendienst. Celebrant: Pastoor Jeroen Smith.

Woensdag 24 december Kerstavond

19.00 uur Gezinsviering met Kinderkoor en Tienerkoor.  Celebrant: Pastoor Ad van der Helm.
20.45 uur Kerstnachtmis met Dames- en Herenkoor. Celebrant: Pastoor Ad van der Helm.
23.00 uur Kerstnachtmis met Jongerenmiddenkoor. Celebrant: Pastoor Jeroen Smith.
Donderdag 25 december Eerste Kerstdag

9.30 uur Plechtige Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor. Celebrant: Pastoor Jeroen Smith
14.00 uur Kindje Wiegen voor de allerkleinsten.

Zondag 28 december 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Jongerenmiddenkoor.
Feest van de Heilige Familie. Celebrant: Kapelaan Daan Huntjens.

Donderdag 1 januari 9.30 uur Eucharistieviering met samenzang.
Heilige Maria, Moeder van God. Celebrant: Pastoor Jeroen Smith.

Zondag 4 januari 9.30 uur Eucharistieviering met zang van het Kinderkoor en Tienerkoor.
Openbaring des Heren. Gezinsviering met Kindernevendienst en creche,
Celebrant: Pastoor Jeroen Smith.

Woensdag 7 januari 10.00 uur Viering van Woord en Gebed in de Mariakapel.
Voorganger: Corry Boin. Na de viering: Herdershof.

Zondag 11 januari 9.30 uur Viering van Woord en Gebed met zang van het Dames- en Herenkoor.
Doop van de Heer. Voorganger: Thea Epskamp.




Bij dringende pastorale zorg kunt u noodnummer 06-13295436 bellen (niet bedoeld voor
uitvaarten en te voorziene ziekenzalving).

Pastoor Jeroen Smith: 071-5130700 — jhsmithpr@gmail.com

Bankrekeningnummers:

Voor kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder
Voor giften en misintenties: NLO8 RABO 0375 3053 27 (0.v.v. doel)

Weblog Uit de Schaapskooi: www.hhpp-oost.nl
Vieringen volgen via de livestream: www.kerkdienstgemist.nl

Redactie Nieuwsbrief en Rondom de HH.PP.: Gerard van der Hulst — hulst.zw@gmail.com

Redactie Weblog Uit de Schaapskooi: André Bouwman — ath.bouwman@gmail.com

COLLECTEN

In de afgelopen weken brachten de collecten tijdens de
vieringen de volgende contante bedragen op:

Zondag 23 november € 145, -
Zondag 30 november € 205,-
Zondag 7 december € 282,-
En de deurcollecte voor de Adventsactie € 288,45

OPBRENGST CARITAS-ACTIE

(=4 G:De 6 ﬂ 4 Geachte parochianen,

Eerder deze maand op 28 november liep de
jaarlijkse Caritas-actie af. Een paar dagen
eerder zaten we als vrijwilligers van stichting de Groentedeler bij elkaar en nog een paar dagen
eerder oogsten wij ons 10.000ste portie versie groenten van dit jaar. Alle drie die momenten
leverden een hoogtepunt op.

De Groentedeler ontving in de Caritasperiode bijna € 2000,— aan donaties van u. Dat is niet
de jaarlijkse bijdrage vanuit de PCI en het is ook niet de jaarlijkse bijdrage vanuit het
boekenmarktfonds van De Petruskerk. Nee, het waren allemaal donaties van individuele
parochianen die met hun donatie steun verlenen aan ‘de minste der mijnen’. Meer precies,
stads- en dorpsgenoten die door ongelukkige omstandigheden het financieel even zwaar
hebben en voor een deel van hun boodschappen aangewezen zijn op de Voedselbank. Door
uw nimmer aflatende steun zat daar ook in 2025 weer wekelijks verse groenten bij.

Het tweede hoogtepunt was de evaluatiebijeenkomst met de vrijwilligers van het oogstteam.
Elke dinsdagmorgen zorgen zij voor de oogst van ruim 300 porties verse groenten. In weer en
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wind, bij regen en zonneschijn, ze zijn er elke week weer. Tijdens de evaluatie hebben ze
allemaal, geen één uitgezonderd, hun medewerking toegezegd om ook in 2026 te komen
helpen bij het binnenhalen van de oogst. Hoe zou het zijn als ook u zo’n gebaar maakt en uw
steun aan het werk van de Groentedeler ook in 2026 toezegt. Hoe dat kan? Ga naar de
website www.degroentedeler en doneer wat u wilt delen met hen die het nu even wat minder
hebben. Eénmalig of bij herhaling, elke donatie wordt volledig omgezet in groenten voor de
cliénten van de Voedselbank.

Het derde hoogtepunt is de oogst en het doneren van het 10.000 porties verse groenten aan
de Voedselbank. Leidsch Dagblad, Radio West en Centraalplus kwamen langs op de tuin om
er verslag van te doen.

Rest mij nog u allemaal heel hartelijk te danken voor uw als maar aanhoudende steun. In
Mattheus 25:40 wordt het nog eens duidelijk benoemd: ‘Voorwaar, Ik zeg u, voor zover u dit
aan een van deze geringste broeders van Mij hebt gedaan, hebt u het aan Mij gedaan’. Namens
alle vrijwilligers wens ik alvast een zalig kerstfeest en voor u allen een 2026 in licht en vrede.
Jan Blok -Stichting De Groentedeler

ADVENTSACTIE-KAARS
Leven in een wereld vol hoop.

Op de startdag van Vastenactie, kregen vertegenwoordigers
van onze parochie HH. Petrus en Paulus twee kaarsen mee
met de opdracht om deze tijdens de Adventsperiode te laten
circuleren in onze 8 parochiekernen en in het Vicariaat de
Merenwijk. Deze kaars wordt in elke kern tijdens een viering
aangestoken als teken van hoop. In deze periode van oorlog, geweld en polarisatie moeten
wij als christenen niet moedeloos worden. Er is altijd hoop op een betere wereld. Tegen beter
weten in. Echt waar. Uitgestoken handen van mens tot mens. Mensen, die in beweging komen
voor een ander. Ver weg en dichtbij . Ongeziene kleine lichtpuntjes van hoop. Kwetsbaar
misschien , maar het is wel licht. Aangestoken door de handen van mensen die oprecht omzien
naar elkaar. Dat — ten diepste — is Advent. En daarvan is deze Adventsactie- kaars een teken.
Regina Krowinkel

KERSTREIS OP SWETTERHAGE

Op woensdag 17 december is de jaarlijkse Kerstreis op Swetterhage in Zoeterwoude - Dorp.
U bent van harte welkom om de Kerstreis mee te beleven! De Kerstreis is als het ware een
wandeling door het Kerstverhaal op het terrein van Swetterhage. Medewerkers en heel veel
vrijwilligers doen enthousiast hun best om het voor de bewoners en alle bezoekers tot een
bijzondere ervaring te maken. Tijdens de Kerstreis is er van alles te zien en te beleven, van
toneelstukjes tot livemuziek en een kerstmarkt. De eerste groepen starten de reis om 17.00
uur Laatste vertrektijd is om 19.30 uur. Start: Activiteitencentrum Westeinder (aan de kant
van parkeerplaats P2 Blankaartweg). Na de reis kunt u nog rondkijken op de Kerstmarkt en
daarna in het restaurant nog even uitrusten. De Kerstreis wordt mede mogelijk gemaakt door
het Wensenfonds Swetterhage. Verzoek: in verband met de te verwachte drukte en beperkte
parkeergelegenheid, verzoeken wij bezoekers om met de fiets te komen. Als een auto echt
noodzakelijk is, kunt u parkeren op P2 Blankaartweg of in de omliggende omgeving. Volgt u
de aanwijzingen van de parkeerwachters op.
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Licht op de vrijwilliger

In iedere nieuwsbrief maakt u kennis met één van onze Goede Herder-parochianen

Vrijwilliger in de parochie in vier vragen: Frans Kerklaan

Gerard vroeg me om me als vrijwilliger voor te stellen. Altijd lastig
om wat over jezelf te vertellen. Gelukkig gaf hij me een paar handige
vragen mee.

Wie ben je?

Mijn naam is Frans Kerklaan. Ik ben getrouwd en woon sinds vijf
jaar op de grens van Leiden en Zoeterwoude-Rijndijk. Ik ben vader
van twee kinderen en opa van twee mooie kleindochters. Ik ben
mijn werkzame leven begonnen in het middelbaar onderwijs. Na
twaalf jaar ben ik naar defensie gegaan. Daar heb ik vijfentwintig
jaar als aalmoezenier gewerkt. De laatste zeven jaar werk ik
parttime als docent Nederlands aan anderstaligen. Ik kook en fiets
graag en heb als grote hobby het verzamelen van stripverhalen. Vooral van het werk van Hans
Kresse ben ik een groot fan.

Wat is je rol in De Goede Herder?

In De Goede Herder zit ik in de beheercommissie. Mooi werk waarin ik nog veel kan leren en
waarin ik veel te weten kom over het reilen en zeilen van de parochiekern. Daarnaast heb ik
in de maand november met groot plezier de gespreksgroep geleid rond het thema ‘Levenshuis’.
Met een tiental deelnemers gingen we met elkaar in gesprek over wat belangrijk is in ons
leven. Op 2 november heb ik meegewerkt aan de viering ‘Allerzielen in het licht’. Een mooie
en troostrijke bijeenkomst.

Wat trekt je aan in De Goede Herder?

Al bij mijn eerste bezoek was ik getroffen door de open en goede sfeer in de kerk. De goed
verzorgde vieringen vind ik prettig. Er zijn meerdere uitstekende koren en je wordt als
kerkganger door hen bij de liturgie betrokken. Aan de mensen thuis wordt ook gedacht. Er is
een livestream.

Na afloop van de viering leer je nieuwe mensen kennen bij de koffie. Het sociale aspect telt
voor mij. In het woord kerk-gemeenschap zijn voor mij beide delen van het woord even
belangrijk.

Heb je ideeén voor de toekomst?

Ik blijf in de beheercommissie. Naast de vieringen is het mijns inziens goed om voor
belangstellenden kortlopende projecten te hebben. Gespreksgroepen zijn daar een goede
vorm voor. Korte projecten zouden ook voor de diaconie of voor de catechese een goede vorm
kunnen zijn. Ik hoop daar verder mee te gaan bij De Goede Herder.



HET LEVENSHUIS, EEN VERSLAG

In november waren er vier bijeenkomsten rondom het thema ‘Mijn Levenshuis’. De
aankondiging was gedaan tijdens de Parochiedag van De Goede Herder en iedereen kon zich
schriftelijk of per mail opgeven. Dit leverde het mooie aantal van elf deelnemers op. De plek
van samenkomst was de sacristie.

De opzet van de bijenkomsten was geinspireerd door het
beeld van het 'huis van je leven' van René Diekstra. Dat
gaat uit van het idee dat je je leven in vijf kamers kan
indelen. Deze vijf kamers zijn: het werk, je gezondheid, de
besteding van je vrije tijd, hoe je je relaties onderhoudt en
zingeving. De grote vraag tijdens de bijeenkomsten was
hoe ieders kamers zijn ingericht en hoe ze zich ten opzichte
van elkaar verhouden.

De vier bijeenkomsten hadden ieder een eigen invalshoek
van waaruit we het levenshuis bekeken. In de eerste
bijeenkomst vertelden we elkaar over het levenspad dat
ieder van ons tot nu toe heeft gelopen. In de tweede
bijeenkomst gaven we samen invulling aan wat er in de
verschillende kamers zou kunnen zitten Tijdens de derde
bijeenkomst vertelde ieder persoonlijk hoe hij zijn kamers
heeft vormgegeven. In de laatste sessie vertelden we
elkaar over welke kamers we het meest tevreden zijn en
welke kamers we zouden willen veranderen.

De inhoud van de gesprekken blijft uiteraard vertrouwelijk, maar ik kan wel een paar grote
lijnen aangeven. Ik noem er drie. Betaald werk was voor een groot aantal deelnemers
vrijwilligerswerk geworden. Maar vrijwilligerswerk is zeker niet vrijblijvend. Werk, zo zagen we,
heeft een grote invloed op relaties en op zingeving. Zingeving kan verborgen zitten in de
relaties die je hebt of je vindt het in je werk of in een van de andere kamers. Het kan ook
expliciet op de voorgrond treden. Voor veel van de deelnemers speelt de kerk en het geloof
daarbij een belangrijke rol. Als laatste noem ik nog de relaties. Relaties vragen onderhoud en
soms is daar moed voor nodig.

Het waren mooie bijeenkomsten en het was prettig om nieuwe mensen te leren kennen. We
hadden open gesprekken, waarbij we elkaar vertelden wat we belangrijk vinden in het leven.
En we weten iets beter hoe het staat met ons eigen levenshuis.

Frans Kerklaan

IN MEMORIAM NEL VAN RIJN - VAN ES

Op 4 december is op de leeftijd van 81 jaar overleden mevrouw Cornelia Geertruida van Rijn
—van Es. Nel van Rijn was jarenlang een zeer gewaardeerde vrijwilliger in de Menswordingkerk
waar zij 0.a. deel uitmaakte van het koffieteam. De uitvaartdienst voor mevrouw Van Rijn vond
op woensdag 10 december plaats in onze Goede Herderkerk. Voorganger was Thea Dingjan —
Zonneveld. De crematiebijeenkomst vond vervolgens plaats in Meerbloemhof te Zoetermeer.



NOG EEN KEER OVER DE BRUG...

Met enige regelmaat hebben wij u in deze &
nieuwsbrief bericht over de renovatie van |
de brug tussen het parkeerterrein bij de
kerk en de begraafplaats. Het terrein van
de kerk, waartoe ook het voetpad naar de
woonwijk behoort, wordt dagelijks door
veel inwoners van de wijk achter de Goede
Herderkerk gebruikt om de Hoge Rijndijk te
bereiken. Aangezien de brug inmiddels een
publieksfunctie heeft, valt deze onder het
toezicht van de Gemeente Zoeterwoude.
Ambtenaren hebben in de zomer van 2022
opdracht gegeven om een extern
onderzoek naar de conditie van de brug te
doen. Hieruit bleek dat de brug in een niet
al te beste conditie is. Wij hebben opdracht
tot herstel gegeven van het brugdek en de
leuningen. De Stichting Begraafplaats Hoge
Rijndijk was direct bereid om een flink
bedrag daarin bij te dragen. En onlangs
heeft ook de Gemeente Zoeterwoude een
flink bedrag bijgedragen.

Onze dank gaat dan ook uit naar zowel het
bestuur van de Stichting Begraafplaats Hoge Rijndijk als naar het College van B&W van de
Gemeente Zoeterwoude. Namens de Beheercommissie DGH — Gerard van der Hulst

KERSTCONCERTEN IN DE GOEDE HERDERKERK

Op zondag 14 december om 15.30 uur Lessons and Carols, een viering van lezingen en
liederen, op weg naar Kerstmis. Het projectkoor van De Goede Herder onder leiding van Ans
Bulles, met begeleiding op het orgel door Jorge Silva, verzorgt deze viering die is geinspireerd
op de Engelse (Anglicaanse) traditie. De lezingen vertellen het verhaal van Jezus’ geboorte,
maar beginnen in het Oude Testament, waar de komst van de Messias al wordt aangekondigd.
Ze worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (Carols), nu eens vierstemmig
gezongen door het koor, dan weer in samenzang met de aanwezigen. Thea Epskamp gaat
voor in deze viering.

De kerk is open vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis; na afloop is er een deurcollecte. Van
de opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden; de andere helft is voor de kerk.

In het atrium van de Goede Herderkerk is er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten
bij een drankje.

Vrijdag 19 december, aanvang 20.15 uur Sweet was the Song, door The Leiden English
Choir onder leiding van Paula Torres, met Adrian Hoek op orgel en Liesbeth van Bostelen op
harp. Toegangsprijs is €22,50.

Zaterdag 20 december, aanvang 20.00 uur O Nata Lux de Lumine, Kerstmuziek door
de eeuwen heen door Projectkoor Key2Sing onder leiding van Margot Kalse, met medewerking
van Ensemble Concerto Valiante en Roy van Vugt, bariton. Toegangsprijs is €22,50 online
www.Key2Sing.nl en €25,00 aan de zaal.



http://www.key2sing.nl/

