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HIJ KREEG DE GEEST 
 

Doop van de Heer 
 

VIERING VAN WOORD EN GEBED 
De Goede Herder  2026 

 
Voorganger: Thea Epskamp,  Lector: Heleen Brouwer 
Zang: Dames- en Herenkoor o.l.v. Ans Bulles 
Organist: Jorge Silva 
 
Openingslied:  De dag gaat open GvL 584 
 

Begroeting en inleiding 
 
Gebed om ontferming: Kyriëlitanie  GvL 218  p. 290 
 
Lofzang: Looft de Heer al wat gemaakt is  GvL 491 

         
Openingsgebed 

 
Eerste lezing  Jes. 42, 1-4. 6-7 
 
Psalm 104  Zendt Gij uw Geest 
 
Refr. Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven, 
         dan maakt Gij uw schepping weer nieuw. 
 
Verheerlijk mijn ziel, de Heer, 
wat zijt Gij groot, Heer mijn God! 
Hoeveel is het wat Gij gedaan hebt, Heer,  
de aarde is vol van uw schepsels.  Refr. 
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Neemt Gij hun geest weg, dan komen zij om  
en keren terug tot de aarde. 
Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,  
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.  Refr. 
 
De roem van de Heer blijve eeuwig bestaan,  
Hij vinde zijn vreugde in al zijn schepsels. 
Mogen mijn woorden Hem aangenaam zijn,  
dan zal ik mij in de Heer verheugen.  Refr. 
 
Tweede lezing  Hand.10, 34-38 
 
Vers voor het Evangelie: Halleluja. Vanuit een schitterende wolk  
werd de stem van de Vader gehoord:  
Dit is mijn welbeminde Zoon, luistert naar Hem.  Halleluja. 
  
Evangelie  Mt.3, 13-17 
 
Acclamatie:  Dit ene weten wij  
Dit ene weten wij, en aan dit één houden wij ons vast in de duistere 
uren: 
Er is een Woord dat eeuwiglijk zal duren,  
en wie ’t verstaat die is niet meer alleen. 
 
Overweging  

 
Lied:  De Geest des Heren  GvL 419 A  
 
Geloofsbelijdenis   
Ik geloof in God, de almachtige Vader,  
Schepper van hemel en aarde,  
en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer.  
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Die ontvangen is van de heilige Geest,  
geboren uit de maagd Maria. 
Die geleden heeft, onder Pontius Pilatus  
is gekruisigd, gestorven en begraven.  
Die nedergedaald is ter helle,  
de derde dag verrezen uit de doden.  
Die opgestegen is ten hemel,  
zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. 
Van daar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. 
Ik geloof in de heilige Geest,  
de heilige katholieke Kerk,  
de gemeenschap van de heiligen,  
de vergeving van de zonden,  
de verrijzenis van het lichaam  
en het eeuwig leven.   
Amen. 
 
Voorbeden   
Acclamatie: Heer, ontferm U 
 
Onze Vader   
 
Vredeswens 
 
Vredeslied:  The peace of the earth 
 
The peace of the earth be with you, the peace of the heavens too; 
the peace of the rivers be with you, the peace of the oceans too. 
Deep peace falling over you, 
God’s peace growing in you. 
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Collecte:  orgelspel  
 
Lied: Roept God een mens tot leven  GvL 517 
 
Slotgebed 

 
Mededelingen  

 
Zegenbede: Moge de Eeuwige je zegenen, 
                      Moge de Liefde je behoeden en bewaren. 
 
Slotlied:  Dat je durft leven   
 
Moge God je geleiden op je levensweg,  
van heel dichtbij je zegenen,  
je vreugde schenken vandaag en alle dagen:  
dat je durft leven, je bent nooit echt alleen. 2x 
 
Moge God je geleiden op je levensweg,  
je zorgen delen als een vriend,  
een trouwe steun zijn wanneer je krachten falen;  
dat je mag delen in zijn aanwezigheid. 2x 
 
Moge God je geleiden op je levensweg,  
je vrede geven in je hart,  
een bron van licht zijn in donkere tijden;  
dat je mag stralen voor ieder om je heen. 2x 


