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De Goede Herder – 14 mei 2026 

Hemelvaartsdag 

Voorganger – pastoor Smith 

Zang – Dames- en Herenkoor – o.l.v. Ans Bulles orgel: Jorge Silva 

Misgezangen – Thomasmis van J.Raas 

__________________________________________ 

 

Introitus – Intredezang 

 

Viri Galilei, quid admiramini aspicientes in caelum? Alleluia: 

quemadmodum vidistis eum ascendentem in caelum, ita veniet, alleluia. 

Ps. Omnes gentes plaudite manibus: jubilate Deo in voce exsultationis. 

 

Mannen van Galilea, wat staat ge verbaasd naar de hemel te kijken?  

De Heer zal op dezelfde wijze terugkeren als gij Hem naar de hemel  

hebt zien gaan. Ps Alle volkeren: klapt in de handen. Verheerlijk de Heer 

met blijde stem. 
 

Openingszang –  Christus die verrezen is - 411 

 

Woord van welkom 

 

Pr. Broeders en zusters, erkennen wij onze zonden om het heilig  mysterie 

van de Eucharistie waardig te kunnen vieren. 

   

A.Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik  gezondigd heb 

in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn  

schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek  

ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen en u,  

broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. 
 

Bede om ontferming – Heer ontferm U - 229 
 

Heer ontferm U over ons.  

Christus ontferm U over ons 

Heer ontferm U over ons 
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Lofzang – Eer aan God in den hoge – 239 

 

Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij 

liefheeft. Wij loven U, wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en 

zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, 

God, almachtige Vader. 

Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus. Heer God, Lam Gods, Zoon van 

de Vader. 

Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Gij, die 

wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed. Gij die zit aan de 

rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de 

heilige, Gij alleen de Heer.  

Gij alleen de allerhoogste: Jezus Christus. Met de heilige Geest in de 

heerlijkheid van God de Vader. Amen. 
 

Gebed 

 

Eerste lezing – Handelingen 1, 1 - 11 

 

Antwoordpsalm – God voer omhoog bij gejuich als bazuinen -  Ps. 47 

 

Tweede lezing – Efeziërs 1, 17 - 23 

 

Acclamatie voor Evangelie – Halleluja -   

 

Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen.  

Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der aarde. Alleluja 

 

Evangelie – Matteüs 28, 16 - 20 

 

Acclamatie na het evangelie – God heeft hem hoog verheven-  262 

 

Overdenking - orgelspel 
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 Geloofsbelijdenis – Ik geloof in God – 273 

 

Ik geloof in God, de almachtige Vader,  Schepper van hemel en aarde.  

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de 

heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder 

Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven,  die nedergedaald is 

ter helle, de derde dag verrezen uit de doden,  die opgestegen is ten hemel, 

zit aan de rechterhand van God de almachtige Vader;  

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.  

Ik geloof in de Heilige Geest; de heilige katholieke kerk,  

de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;  

de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. 
 

Acclamatie op de voorbede –  Zend ons Uw heilige Geest 

 
Bereiding gaven en collecte – Al heeft Hij ons verlaten -  403 

 

Bereiding gaven en collecte –                           

 

Pr. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en 

uw offer aanvaard kan  

worden door God, de almachtige vader. 

 

A.Moge de Heer het offer uit uw handen 

aannemen, tot lof en eer  

van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel 

zijn heilige kerk. 
 

 

Prefatie/Dankgebed – Heilig, heilig, heilig de Heer -      299 

 

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.  
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. 
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren, Hosanna in den hoge. 
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Eucharistisch gebed –  729 

 

Acclamatie –  Redder van de wereld -  307 

 

Onze Vader  - gesproken 
 

Vredeswens 

 

 Breking van het  brood -  Lam Gods – 339 

 
 Lam Gods, dat wegneemt de zonden van de wereld,  
 ontferm u over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden  
 van de wereld, geef ons de vrede.  
 
Pr. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld 
A.  Heer, ik ben niet waardig dat Gij tot mij komt. Maar spreek en ik zal  
gezond worden.  
    

 Communiezang –  Ave Maria van Van der Meer 

 

 Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus,  

 et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei,  

 ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen 

 

 Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de  

 gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht  

 van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons,  

zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen 

 

  Mededelingen - Zegen – gesproken 

 

  Slotzang –  Wij hebben voor u gebeden -  654 


